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Out of Africa, digitale flessenpost - DEEL 1

‘Ex africa semper aliquid novi’ (Plinius de Oudere)

Zuidelijk Afrika 15/1 - 26/2/2015

Dertig jaar geleden keerde ik terug van een lange stage genees-, heel- en verloskunde in 
Zimbabwe met een optimistisch gevoel over de toekomst van Zuidelijk Afrika. 
Zimbabwe kende na een decennialange bevrijdingsoorlog eindelijk een democratisch bestel waar 
blank en zwart samen op weg leken in een succesverhaal. Het land was rijk aan mensen met een 
redelijke tot goede opleiding. Het had degelijke scholen, landbouw en veeteelt die een forse export 
garandeerden. Er zaten grote voorraden grondstoffen en het toerisme profiteerde van de goeie 
infrastructuur. Zambia was toen veel triester en Zuid Afrika leed nog zwaar onder de apartheid en 
de internationale boycot.

Dertig jaar later zijn nog steeds dezelfde politieke leiders aan de macht. En is het land verworden 
tot een ruïne. Alle reserves zijn op. 
Meer dan een miljoen jonge manen zijn geëmigreerd naar Zuid Afrika. 

Dertig jaar lang heb ik mezelf voorgehouden ooit terug te keren naar Zuidelijk Afrika. Ik wou graag 
nog eens van nabij zien hoe het er na dertig jaar zou zijn. 

Deze reis gaf me de kans om de Kaap, de Karoo, Namibia, Botswana, Zambia en Zuid Afrika te 
bezoeken. 
Het was een beklijvende, soms mooie, soms hilarische en vaak ook een pijnlijke belevenis. 
Waar ik hoopte op een betere politieke evolutie in Zuid Afrika, is de ANC-leiding flink op weg om 
enthousiast dezelfde populistische ravage aan te richten als Robert Mugabe met zijn corrupte 
hofhouding in Zimbabwe. Maar dan op hele grote schaal. 
Vandaag kan ik me aansluiten bij de oproep in de naam van de drankwinkel op een schilderij in 
Namibië, zeker ook voor Afrikaners.
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'Die laat-middag het room geword
en treine wat ver fluit’

Karoo-dorp: Someraand, N.P. Van Wyk Louw

'& die laat-middag het chroom geword. 
& trein wat ysig fluit.’ 

 
Die dag toe hulle vir Donkie Viviers, Gert Vlok Nel

Donderdag 15 januari 2015

Met de trein naar Schiphol, makkelijker kunnen we het niet vinden. 
Maar er ligt een boom op het spoor van Tielen naar Herentals. In het Antwerpse vernieuwde 
stationsbuffet blijkt mijn “De barometer van de angst is gekeerd” geplaatst op vrt deredactie.be . 
De reacties zijn boeiend. De gevolgen van de islamitische moordpartijen op de redactie van 
Charlie Hebdo en de joodse supermarkt in Parijs worden het 9/11 van West Europa. 

http://www.janvanduppen.be/?p=2663
Ik ben al een stuk rustiger wegens de kaap van Tielen gerond, maar slechts voor eventjes.
De IC naar Schiphol van 13:45 uur blijkt voor Antwerpen zoek. Radeloze reizigers zijn boos 
wegens nergens informatie te krijgen. Afgesnauwd worden aan het NMBS loket is voor 
Nederlanders nog een belevenis.
Om 13:50u komt de boemel naar 
Roosendaal. Er is een machinedefect op de 
sneltrein en die wordt dan gewoon 
afgeschaft. In Roosendaal moeten we maar 
verder zien hoe we Schiphol halen, liefst 
nog op tijd!

“In de stad lijkt de tijd niet alleen sneller te 
gaan dan in de dorpen die loom tussen de 
weilanden liggen te soezen, maar lijkt de tijd 
ook te verdwijnen of ‘weg te lekken’ uit ons 
bestaan. De stad is in de ban van Chronos, 
die ons behoorlijk op de hielen kan zitten en 
een gebrek aan tijd kan inpeperen, maar die 
zelf als een ‘lege’ of ‘inferieure’ tijd ervaren 
wordt.”

Joke Hermsen, Kairos. Een nieuwe 
bevlogenheid

ZA Johannesburg Kaapstad 
Vrijdag 16 januari 2015

Door felle tegenwind is het toestel van Lufthansa een uur te laat, een reusachtige Airbus 380 - 800. 
Nog nooit zo'n grote Dolfijn gezien met dubbel dek over de hele lengte. 
Een hele school witte juffrouwen laatste jaar middelbaar met leraren die Europa hadden gedaan. 
Er zit in ZA duidelijk nog een heel rijke middenklasse. Ze spreken Afrikaans met elkaar maar 
tussendoor ook Engels, geen peil op te trekken. 
Een enkele zwarte passagier. De meeste up to date gekleed.
Op tijd met wind in de rug in Johannesburg alwaar behoorlijk warm en erg vochtig, hoewel erg 
hoog gelegen.

http://deredactie.be
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Onderweg de film Lincoln gezien wat langdradige talking movie maar wel een voorbeeld van 
politiek op topniveau. Het 13th amendement bij de Amerikaanse grondwet voor afschaffing van de 
slavernij van de toenmalige Republikeinen werd aangenomen door oa 13 democratische 
tegenstanders te overtuigen met omkoperij, chantage, bedreiging, misleiding. 
Een mooie les in politiek hand- en spanwerk.

City Lodge 

Met een kleinere Airbus naar Kaapstad waar onze reisgids-chaufeur B. zijn opwachting maakt.
Met zijn nog als nieuwe Mercedes B200 naar het centrum en een toer er om- en doorheen. 
Kaapstad lijkt mooi. Het hotel zit aan de randweg van de Waterfront waar het alleszins een erg 
internationale stad lijkt. B. weet met te vertellen dat het ANC hier niet in de provinciale regering zit. 
Het parlement en de regering huizen van januari tot juli in Kaapstad, van juli tot december in 
Pretoria, maar ANC is dat eigenlijk beu, wegens de Kaap helemaal anders, economisch booming 
en voor hen te weinig cliëntelistisch. 

Het hotel City Lodge is redelijk goed. CNN nieuws vol over islamitische terreur in EU en België. 
Tegelijk veel reclameboodschappen om te investeren in Servië en Belgrado want die zullen in 2020 
bij de EU komen.

The Waterfront 

Te voet naar de zogenaamde 85 schitterende restaurants aan the Waterfront, eigenlijk oude 
dokken waar veel jachten en een paar droogdokken. Wel mooi opgekuist en gezien ook ’s avonds 
heel veel portiers en parkeerwachters 110% veilig volgens B.

Een paar sjieke garages Audi, Porsche en 
Mercedes schijnt hier populair bij wie ze kan 
betalen.
Kunstgalerijtje, voedingsmarkt dicht om 19 
uur, vier bronzen mannetjes ( zwarte 
Nobelprijswinnaars uit ZA) met de rug naar 
de behoorlijk indrukwekkende Tafelberg 
waarboven vandaag een dot wolken. Op de 
Waterfront lopen heel veel zwarte mensen 
huiswaarts in blauwe uniformen van het 
Waterfront complex. Er zitten veel dure 
winkels en zeer dure appartementen in de 
vernieuwde haven- en opslaggebouwen.
Den Anker is de exquise Belgische vreet- en 
zuiptent, zeer sjiek langs de jachthaven. 
Duvel en zo.
Bij Hildebrand gegeten, een pseudo Italiaan 
met mooi terras aan het water, linnen 
tafelkleden, goeie bediening, alert, attent, 
matig eten: krab uit blik, slecht gebakken 
dorade, lullig slaatje. Fletse wijn per glas.)
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Hier net zoals op de 
luchthaven veel sociale 
tewerkstelling. Meestal 
geüniformeerd. Vaak erg 
behulpzaam, beleefd en 
vriendelijk. Enfin tegen mij 
toch. Ik vermoed dat ze me 
vanop een kilometer 
herkennen als ‘gene witte 
van hier’. 
Die jonge mensen zien er  
goed uit, mooi zelfs, ietwat 
getaand naar huid en haar. 

Op tv cricket, mijn 
reisgenoten in Windhoek 
zitten daar nu een week 
middenin.
Sjonge wat een 
geheimzinnige sport, maar 
toch ook zwarte spelers 
naast de Zuid-Afrikaanse 
Indische en Pakistaanse 
toppers.

In voetbal is alles zwart. De witten worden er naar verluidt actief geweerd, ook in de nationale 
ploeg. Rugby is dan weer exclusief wit, lijkt het wel.

ZA 
Za 17012015

Het meten van de tijd. 

Mijn horloge is stuk. Na goed 25 jaar. Het was een Luyten uit Turnhout, oorspronkelijk met een 
saffierblauwe wijzerplaat en gestileerde uurpunten en - strepen. Het herinnerde me altijd weer aan 
mijn eerste armbanduurwerk. Een Longines van bij mijn plechtige communie, die gelukkig bij mij 
het Vormsel voorafging, wegens dit laatste in de Pinksterkerk van het jezuïtische Sint 
Jozefscollege te Turnhout. En gezien mijn zeer moeizame relatie met die school én mijn ouders 
was die Longines een vorm van troost. Ik herinner me temidden van de altijddurende ellende op 
school en thuis hoe de witte wijzerplaat een fonkelende sterrenhemel beloofde wanneer ik erop 
keek tijdens de vormingsplechtigheid door monseigneur Jules Victor Daems, kersverse bisschop 
van het nieuwe opgerichte bisdom Antwerpen. De talloze plafondlampen weerspiegelden in het 
glas op de witte wijzerplaat met de zilverkleurige gestileerde adelaar. Er omheen een zilveren halo 
en een zwarte lederen armband. Mooier toch dan dat goud en bruin van mijn vaders Omega die ik 
als vijfjarige onwetend met het overbodige papier enthousiast in het vuur had geschoven waarin hij 
zijn verleden van de ouderlijke zolder ruimde. 
Zwart en wit, naast of op zilver, platina, rvs of ander witmetaal zou mijn voorkeurcombinatie 
worden, samen met vijftig tinten blauw. Rood en goud diende ik nadien enkele decennia te 
oefenen maar de bloederige waas ontwennen zou lang duren.
De Luyten saffier blauwe plaat brak bij de laatste batterijwissel af en werd een witte met times 
roman cijfers. Dat werd niets wegens de onwennige herinnering. 
Afscheid nemen trek je best niet te lang, zeker niet bij horloges.
Ik laat ze ergens in Afrika achter, ze heeft alleen nog sierwaarde en daar vallen hier nog vele 
mensen voor.
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Tijd is nu eindelijk anders, minder continu op spanning. Ik herinner me drie belangrijke periodes 
dat ik geprobeerd heb zonder armbanduurwerk te leven. Het was telkens kort. En werd dus nooit 
wat. Eens als huisarts aan het werk met om de 10 minuten een patiënt, en dan vaak onderwijl ook 
nog honderden andere dingen oplossen was een klok bij wijze van spreken voor mij als Google 
glasses avant la lettre. 
Initieel hing er een grote klok achter en boven de patiënt , zoals ik van een oude collega had 
geleerd: "omdat je zeker in het begin makkelijk de tijd uit het oog verliest".
Later op het beeldscherm in een hoekje.
Nu moet ik voor elke bus of tijdwissel mijn iPhone bovenhalen. 
Het wordt oefenen, maar misschien vierde keer goeie keer. 
Wellicht komt het neer op alerter zijn voor tijdsaanduidingen en ze beter subjectief onthouden, 
zodat je een mogelijks continue tijdsinschatting doet, met een inwendige klok.
Ik ben benieuwd en anders wordt het misschien binnen een half jaar of langer een iWatch van 
Apple?

Cricket, rugby, voetbal.

Op tv naast eindeloze allesbehalve inspirerende sportwedstrijden als surrogaat voor 
oorlogsverslaggeving veel aandacht voor de schitterende wereldschokkend vernieuwende 
initiatieven die in heel Afrika uit de grond schieten, met de klemtoon op recyclage en eco: een 
draagbare eco kookkachel die 80% energie bespaart, huishoudelijk en siervlechtwerk van 
waterhyacint onkruid in Nigeria, bamboofietsen uit Ghana. Mooi, maar of dit Afrika gaat lanceren 
blijft voor mij zeer de vraag.

Michael Pye heeft in zijn onovertroffen 'Aan de rand van de wereld' mij alleszins duidelijk gemaakt 
dat voor essentiële overlevingsbehoeften 'nutteloze' voorwerpen zoals modieuze kleding, sieraden, 
kunst en versierselen als symbolen van de maatschappelijke positie, belangrijker bleken en zijn 
dan basisproducten voor voeding, woning, verdediging en voortplanting. 
Mensen hebben doorgaans meer behoefte aan een spel van doen alsof en de daartoe 
noodzakelijk geachte hulpmiddelen dan aan overlevingsproducten met vooral praktisch nut. 
Vandaar dat een opgelegd gelijkheidsideaal eens de acute overlevingsstrijd voorbij 
contraproductief is, zowel voor ontwikkeling, vooruitgang als geluk.
Vandaar dat alle Indianenfoto's uit de 'Mozes on the messa'- reeks op FB van K G mij zo droevig 
stemmen. Het zijn meestal erg oude Indianen of hun nakomelingen die de echte betekenis van al 
die geshowde spullen nog hebben gekend maar die geen enkele betekenis meer hebben voor de 
poserende en de omgeving waarin die foto's werden genomen. Hoe mooi, duur, magisch, 
belangrijk, heilig deze voorwerpen ooit waren voor hun voorvaders en - moeders.

Carnaval

Uitgebreid ontbijtna 9 uur ononderbroken slaap.
Veel personeel in het restaurant.
Op weg naar de vertrekspot van de hoponhopoff 
bus merk ik iets raars. Spontaan had ik de 
neiging om bij B. op de luchthaven de rechter 
voordeur te nemen om in te stappen in zijn auto. 
Hij kende dat wegens veel toeristen uit 
rechtsrijdende landen.
Maar hier lopen de mensen systematisch links 
van de weg ook op voetpaden. Gisteren had ik 
het gevoel dat ik voortdurend tegen stroom 
diende te gaan, maar vanmorgen zag ik het ook, 
en voegde me maar gewillig in de lange rij zwarte 
mensen die te voet naar de Waterfront liepen 
voor hun werk.

Wegens een verlaat ‘tweede nuwe jaar 
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CARNAVAL’ rijdt alleen de blauwe busroute ten noordwesten rond de Tafelberg, langs de campus 
waar de schrijver Coetzee lesgaf, Kirstenbosch plantenreservaat en dan de paarse wine route voor 
de Constantia wijnhuizen. Nadien langs township Imizamo Yethu, Houtbaai, Clifton, Bantry, Sea 
point en verder terug naar Victoria&Alfred waterfront. 

Het centrum is  een probleem want nog slechts één halte op Strands. Van daar te voet over de St 
Georges Mall naar de kathedraal. 
De hele stad staat stijf van security, vriendelijk geüniformeerd altijd per twee, de een weet wat en 
hoe, de andere kan niet lezen, maar wel de chef oproepen met walkie talkie voor bijstand om mij 

naar de St George Cathedral te 
begeleiden. Daar zit of ligt een massa 
mensen lekker ontspannen kletsend, 
kauwend en slurpend achter dranghekken 
die de wegovergang afsluiten. Duizenden 
als squatters op de grond onder of op 
plastieken zeilen, in  tentjes, op lucht- en 
geschuimde matrassen. Ouden en zeer 
ouden, jongeren en zeer jonge baby's.
halfnaakte en zeer dikke vrouwen en 
mannen, meestal in alle kleurvariaties van 
de menselijke huid, maar ook wel wat 
blanke autochtonen en families 
muzelmannen en - vrouwen, flink ingepakt 
ondanks het warme weer.
Allemaal op wacht sinds de avond 
voordien voor de beste plaats in het 
stadscentrum bij de nakende 

carnavalsstoet die rond de middag zal passeren.

Slave Lodge High Court

Toch na lang zoeken de overkant van de met nadarbarelen afgeboorde straat bereikt voor het 
hooggerechtshof in wat nu het SA Slavery museum is. 
Hier was de vreugde ooit zeer groot om een Slave Lodge in te richten.
Het inleidend filmpje is matig tot debiel. Met zuchtende zwarten in kerkers gepropt met dikke 
touwen rond de nek gedraaid. Er wordt geweldig gespeeld op de haat en verontwaardiging van de 
toeschouwer bij het eeuwenoude leed, waaraan zo te zien geen zwarte ooit deel heeft gehad als 
slavenrover, drijver of handelaar, last staan een Arabier of moslim want de imams kochten de 
slaven zelfs vrij. Enfin blijkbaar alleen in Zuid Afrika dan toch.

Verder een mooie binnentuin, veel oude 
parafernalia, waaronder zelfs een hele 
wand maçonnieke!
Leuk is de carnavalkamer waar me ineens 
duidelijk werd gemaakt hoe het precies 
allemaal zat. De verschillende 
carnavalsgroepen dateren van de feesten 
van de slaven op 2 januari want op 1 
januari moesten ze allemaal voor het feest 
van de baas werken! Muziek, zang en 
dans was hun enige bezit. Ze verkleden 
zich naar het voorbeeld vm de 
Amerikaanse witte black faces, als moffies 
of drag Queens met ook groepen heren en 
knapen in glitteruniformen.
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De roze wolk. 

Op de blauwe buslijn wordt duidelijk gezegd dat Kaapstad historisch altijd al onder een roze wolk 
leefde. Niet alleen Cecil Rhodes was een befaamde nicht, politicus, imperialist Cape to Caïro 
railway en weg en dat alles over uitsluitend Britse grond in de kolonies). Hij hield er veel vrienden 
aan over en bij elke nieuwe relatie veranderde hij zijn testament ten voordele van de geliefde, 
behalve de laatste keer toen bleef na de vorige ontrouw de Zuid-Afrikaanse staat begunstigde, die 
half de Kaap rond de westelijke Tafelberg erfde, inclusief zijn Groote Schuur als ambtswoning voor 
de president.

De hoponhopoff lijn hebben in 16 talen begeleiding. Zelfs in het Nederlands, en erg goed!
In het kader van ‘terug naar vroeger toen het allemaal zoveel beter was’ worden ook de 
ingevoerde steendennen nu bedreigd door massaal rooien wegens niet inheems. 

Toto, Africa revisited.
https://www.youtube.com/watch?v=FTQbiNvZqaY

Op de Hop-on, Hop-off City Sightseeing Red Bus van Kaapstad plots in de oorknopjes: “I bless the 
rains down in Africa”.
Van Toto!
Het is een verbluffende ervaring, dertig jaar later is alles weer even zoals toen, de planten, de zon, 
de wind, de mensen en de muziek!
Toen ik in 1985 naar Zimbabwe vloog voor mijn stage gynaecologie en verloskunde in Rusape 
General Hospital ging dat nog een stuk trager in kleinere vliegtuigen.
De terugvlucht met de TAP van Harare naar Lissabon had een tussenstop in de hete en vochtige 
luchthaven van Luanda, Angola. Goed doorzweet mochten we na een paar uur hijgen, weer 
instappen. Ik zat aan de gangkant met naast mij een Portugese zakenman tegen het raam, die tot 
Luanda zijn ervaringen met zwarten in heel Afrika uiteen gezet had, om mij te genezen na 
maanden van mooi geloof in wat allemaal nog komen zou.

Plots zat er nu een zwarte juffrouw tussen ons in. Ze had gevlochten hairextensions.
Toen nog erg bijzonder, en ze las een boek! Portugese literatuur die ik niet kende.
Zij ook niet, ze had het meegekregen voor op de vlucht naar Lissabon.
Tijdens zo’n vlucht was de enige vorm van 
entertainment een zeer beperkte maar eeuwig 
draaiende muziekloop in een oorwarmer als de 
centraal geprojecteerde film shit was. Maar zij had 
er geen wegens na Luanda geen nieuwe bedeeld.
Het werd nacht.
Ze was de dochter van een hoge pief in de nationale 
bank. Ze had haar middelbaar afgerond en ging nu 
naar Joegoslavië waar de collega van haar vader 
een operatie voor haar geregeld had in Belgrado. Zij 
was voor een congenitale heupdysplasie al in 
Luanda en Lissabon behandeld, maar met 
onvoldoende succes. Dus nu werd het de 
Socialistische Federale Republiek Joegoslavië. 
Goedkoper dan Lissabon, en de directeur van de 
nationale bank aldaar was een goeie vriend van 
papa.
Maar ze was niet dom voor een nomenclaturakind 
uit de Volksrepubliek Angola onder leiding van de 
MPLA van collega Agostinho Neto toen reeds 
afgelost door José Eduardo dos Santos.
Meer nog, ze was erg grappig.
Ze wou lerares worden en ze deelde graag een 

https://www.youtube.com/watch?v=FTQbiNvZqaY
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oormicrofoon met mij, waarop behoudens wat verouderde hits ook Toto’s topper in een loop werd 
herhaald.
Ze viel in slaap. Ik ook. En onder de muziek schurkte ze zich tegen mij aan.
Wanneer de Portugese kenner van de zwarten na een lange kout met de aanvallige stewardesses 
van de TAP van achter het toilet terugkwam, schrok hij zich een bult omdat ze met haar hoofd op 
mijn schouder lag.
Het was na dat lange eenzame verblijf in Zimbabwe een raar gevoel van vertrouwelijk appel op mij 
als steun in plaats van wie haar taal sprak aan de andere kant.

Dertig jaar later rijd ik met een gewezen adjudant van de militaire politie van de Zuid Afrikaanse 
Special Forces in Namibië naar de grens met Angola. Hij vocht er als dienstplichtige en nadien drie 
jaar als vrijwilliger – want je werd betaald en het gaf later recht op een job aan de staat.
Wat hij graag aan zich heeft laten voorbijgaan.
Alleen de afschuw voor doperwten is gebleven, want daarop dienden ze te leven wegens militair 
rantsoen tijdens de Koevoet ‘expedities’.
Hij beschreef de oorlog als een materiaalslag tussen de Cubanen met Russisch materiaal en zij 
met Amerikaanse, Engelse en Zuid-Afrikaanse wapenrusting.
Én excellente handwapens van de Fabrique Nationale d’Armes de Guerre.
De Angolezen probeerden vooral voor henzelf erger te voorkomen.
Hij reed Jonas Savimbi van de Unita naar de onderhandelingen, maar wist pas later wie het was. 
Anders had hij hem onderweg aan de krokodillen gevoerd. Nu nog, na dik dertig jaar.
Van de beloofde toekomst in Zimbabwe is niets terecht gekomen.
De successen van toen bleken te teren op de infrastructuur en opleiding van de Engelsen en Zuid-
Rhodesië onder Ian Smith.
Het Zuid-Afrikaanse leger is ook niet meer wat het ooit was.
Naar Walter Sisulu, de leider van de gewapende arm van het ANC,  Umkhonto we Sizwe – MK , 
Speer van de Natie – heet nu de boulevard aan het Cape Town Convention Center.
Maar de jonge Xhosa dienster in de Primi Piatti die gevlochten hairextensions draagt en een beetje 
met haar linker been trekt, ziet het helemaal zitten met dé en haar toekomst in het nieuwe Zuid 
Afrika, zeker on the Waterfront of Capetown.
‘I hear the drums echoing tonight
But she hears only whispers of some quiet conversation’.

https://www.youtube.com/watch?v=yjbpwlqp5Qw&t=60
De typische Toto’s muziek doet me weer aan het openingsvers van dit ‘Out of Africa-

feuilleton’ denken. 

'Die laat-middag het room geword
en treine wat ver fluit'

Karoo-dorp: Someraand, N.P. Van Wyk Louw
'& die laat-middag het chroom geword. 
& trein wat ysig fluit.' 

Die dag toe hulle vir Donkie Viviers, Gert Vlok Nel

TYPISCH TOTO Op het eerste album Toto (1978) vormt 
zich direct het herkenbare Toto-geluid dat aan de band zou 
blijven kleven en dat zou worden gehaat n aanbeden. Het 
nummer Hold The Line is een ongekende stijlenbrij: van 
alles wat, van niets te veel. Hold The Line begint met een 
opgeruimd ritmisch pianootje, ontleend aan de pianopop 
van bijvoorbeeld Elton John. Dan meldt zich de funky 
drummer, volgens Jeff Porcaro afgekeken van de band van 
Sly Stone, en daarna de gitaar. Een rockgitaar die nergens 

https://www.youtube.com/watch?v=yjbpwlqp5Qw&t=60
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over het randje gaat, die een klein beetje scheurt, maar zonder nare rafels. Bij de inkomende zang 
van Bobby Kimball slaat de verwarring toe: disco die in het refrein, als de gitaar toch nog wat 
steviger aantrekt, een paar treden klimt richting hemelse rockzang.
Daar hadden we dan Toto: jazz- en bescheiden hard- en progrockende disco-achtige funk, vanaf 
nu ook te kwalificeren als 'soft rock'.

Op Africa (1982) zijn het de marimba's die het hem doen. Marimba's en xylofoontjes bespeeld door 
Jeff Porcaro en vooral David Paich, die net voor het schrijven van Africa naar een zielige 
documentaire over hongerende kinderen had zitten kijken. In Africa, van Toto's vierde album IV, 
gaat heel Toto volkomen los in een maanden durend studiospektakel waarbij honderden tracks 
over elkaar worden gelegd, in een uitputtende productie die voor de een klinkt als muzikale 
oorsmeer en voor de ander als het summum van ambachtelijke pop. De band woonde zo ongeveer 
in de Sunset-studio in Los Angeles. De vocalen, verzorgd door Paich zelf, zijn van de romige soort, 
net wat je wilt horen in zo'n zweterige Afrikaanse drumnacht. Zelfs wanneer Paich alleen zingt, 
hoor je nog altijd drie keer Paich, in warme lagen over elkaar gevouwen. Dat Africa ondanks die 
gelaagdheid toch zo transparant klinkt, dankt het nummer aan een studiotruc: de band nam alle 
toegevoegde tracks, van koebellen tot conga's en sambaballerige shakers, op ver een bruut 
gedrumde mastertrack die daarna uit het nummer werd getrokken. Weg bruutheid. Bleef over een 
dichtgesmeerd maar springerig poplied met vaag tropische eeuwigheidswaarde, want voorzien van 
een nooit meer uit het brein verdwijnend refrein.

Een grote sprong in de muziekgeschiedenis, een klein stapje voor Toto. Op het openingsnummer 
van Toto's nieuwe plaat XIV is de band terug bij Stop Loving You uit 1988, gezongen met dat 
heerlijk afgeknepen stemmetje van Joseph Williams. Die is nu terug bij Toto en dat is goed nieuws; 
luister maar naar Running Out Of Time. Nog net zo ijl (of karakterloos, zo u wilt), maar in ieder 
geval moeiteloos door de hoogste noten joelend. Het nummer begint heavy, iets zwaarlijviger dan 
we gewend zijn van Toto, maar als de ritmisch rollende bas en het riffende hardrockgitaartje hun 
punt hebben gemaakt in het intro, mondt Running Out Of Time uit in toch weer die gemasseerde 
softe rock en opnieuw zo'n vocaal uitbundig refrein waarin je zomaar twintig stemmen telt.

Uit De Volkskrant 15032015  De geijkte sound van Toto blijft onweerstaanbaar 
ANALYSE Hun nieuwe album komt deze week uit. Hoe is het mogelijk dat de gelikte muziek van Toto zo 
onweerstaanbaar is, zelfs voor hipsters? Door: Robert van Gijssel 

Groot Constantia en Angela.

In een magnifieke omgeving met enorme wijngaarden, de oudste van Afrika herbergen goed 
onderhouden koloniale huizen drie restaurants. Wijnproeven kan alleen in een ander gebouw. Aan 
het hoofdgebouw kom ik een jonge dame van op de bus tegen met de mededeling: 'This is only a 
museum. No wine in here!' 
Dus op naar de winetasting achteraan. Op de prachtige gazons picknicken mensen met kinderen, 
ook zwarten. 
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Ze had een leuke snoet, een roze kleed en een ferme kont. Ik herinner me haar van op de bus 
waar ze een wildvreemde vroeg om met haar iPhone een foto van haar te maken. 

Ze wil er ook iets bij eten als ze hoort dat ik 
een kaasschotel vraag. Tien Euro voor wijn 
en wat kaasblokjes. Ze vraagt me of ik wil 
delen. De simpele aan de kassa vraagt dan 
of we samen zijn.
We dienen eerst op een blad vijf wijnen aan 
te duiden die we willen proeven. Ze kent echt 
niets van wijn. Ze weet alleen van rood en 
wit. 
De eerste witte van witte Pinot is een rosé, 
wat ze nog nooit gezien had.
Ze heet Angela, is vandaag 24 jaar, en 
Xhosa uit PE. Nelson Mandela was ook een 
Xhosa, een van de bantoevolkeren in Zuid 
Afrika.
PE? 
Port Elisabeth. Ze heeft voor electro-
ingenieur gestudeerd. En heeft nu werk in 
Kaapstad. 
Ze is dus vandaag jarig en heeft daarom een 
vrije dag genomen want dan kan je gratis 
met de kabelbaan op de Tafelberg. Ze woont 
bij tantes in een township en rijdt met een 

taxibusje naar haar werk. Haar moeder is verpleegster en droomde er altijd van dat zij arts zou 
worden. Het werd dus ingenieur want ze houdt erg van wiskunde. Na een introductie van twee 
weken voor fysica werd het toegepaste ingenieursstudies, Nu is ze de enige zwarte in het hele 
bedrijf, behalve de receptioniste. Ze is ook de enige vrouw. Ze verzekert me dat ze haar diploma 
niet gekregen heeft om te voldoen aan de zwarte quota bij de output op de unief.
Ze hoopt met de firma in de VS of Duitsland te kunnen verder specialiseren. 
Kaapstad is dé kans van haar leven om weg te geraken, en terug te komen.
Ze kwam naar de wijnproeverij omdat ze wou weten waar haar cheffen altijd over leuterden. 
Toen ze haar naar haar handicap vroegen had ze gezegd dat ze geen handicap had. 
De week nadien had ze begrepen dat de vraag sloeg op haar golfervaring.
Ze houdt vooral van muziek maar andere dan haar witte collega's. Zwarte jongeren en zwarte 
mannen houden vooral van sterke drank. In Kaapstad lopen ze hoog op met Hennessy cognac, 
maar dat is volgens maar een hype. 
De rode wijn vindt ze beter dan de twee witte. En ook de Governers reserve rood haalt ze eruit. 
Het is wel grappig om haar de wijnproefceremonie uit te leggen. Ze leert snel. Wegens glazen 
tekort kregen we maar één glas per persoon. Ik spoel met water en drink dan water op om mijn 
mond te spoelen. Zij giet het spoelwater weg. En zet al na een paar halve glazen haar handtas op 
de proeftafel in plaats van op de grond. Een grote modieuze tas van aan elkaar gestikte roze en 
witte skailapjes, waarbij de randnaden zwart geschilderd zijn
Maar daar laat de verf wat los. 
Haar halsketen is goudkleurig en dik aangezet.
Ze is geïnteresseerd in de Europese solidariteit met de bevrijdingsbewegingen in Afrika en Nelson 
Mandela. Ze is woest op zwarte jongens die niet de kansen grijpen die ze krijgen op school. Alsof 
het hen allemaal maar in de handen moet gegeven worden ipv dat ze ervoor werken.
Ze denkt dat er voor haar geen glazen plafond zal zijn. Zuid Afrika is heel erg veranderd en daar 
kunnen de jongeren nu echt iets van maken. 
Van haar ooms zou ze de volle laag krijgen als zij met een blanke zou afkomen. En ooms zijn de 
broers van haar moeder en die hebben heel veel te vertellen in matriarchaten. 
Ze herkent verhalen van druk en profiteren van familieleden op de rug van mensen die succes 
hebben omdat ze keihard werken. Als je hen dan niet wil onderhouden, ben je ondankbaar, want 
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zij hebben ooit eens hun leven geriskeerd voor jouw moeder of oma en zonder hen had jij nooit 
geleefd en zij geeft hen nu dan stank voor dank.
Ik heb haar aangeraden literatuur te lezen, beter dan golfhandicaps en daarmee zal ze zich in een 
niche plaatsen met intellectuele allures.
Zij houdt van ‘novels’ omdat het de wereld veranderde in haar denken. 
Nou moe. 
Ze vraagt of ik meega naar de kabellift voor Tafelberg, maar ik wil eerst het Groot Constantia 
museum zien. We nemen afscheid op het gazon, waarna ik doorheen een trouwpartij om de hoek 
met een enkele zwarte vrouw in de entourage naar het buitenverblijf van de gouverneur van de 
VOC wandel.
Ik denk dat het Angela verhaal echt was. En dat ze dus geen hoponhopoff bushoer is. Daar is ze 
niet echt op gekleed, ze geeft te snel op en lijkt me ook te onervaren.

Township Imizamo Yethu.

Op de hoponhopoff bus een heel verhaal over de township Imizamo Yethu na de waarlijk 
magnifieke villa's in het belendende groen met veel kurkeiken die ook niet inheems zijn, maar wel 
mogen blijven wegens noodzakelijk voor de wijnproductie.
Als de draaidoppen hier ook succes boeken, worden de kurkeiken wellicht ook uitgeroeid in het 
kader van het herstel van  de inheemse flora! 
In de pers draait de discussie nu rond de vraag of die door de VOC aangeplante bomen na 400 
jaar inheems zijn of niet.
Je voelt op je klompen dat de volgende vaststelling hier sluimert, nlk dat de blanken hier dan ook 
niet inheems zijn, zij het dat in de Kaap duidelijk behoefte is aan blanken met veel geld om alle 
villa's en sjieke luxe appartementen te bevolken.
In de township waaronder een ecologisch voetbalveld stappen twee bejaarde witte toeristen uit 
voor een gegidste wandeltocht door de ‘illegale’ nederzetting van een paar tienduizend bewoners 
in blikken hutjes met gebrek aan toppers behalve criminaliteit en drugshandel. 
Op het voetbalveld spelen een paar dozijn jongens met een voddenbal nochtans in 
voetbaluitrusting. Zij het zonder schoenen. Uit deze township komen twee of drie topspelers van 
ZA, dus nu droomt iedereen hier van veel geld met sjotten.

Hout Baai

Na onderweg nog een vooral in Japan en China beroemde vogelzoo van een privé initiatief 
gepasseerd te zijn, Hout baai.
Een strand met zwemmers, vissersboten, winkeltjes en horeca. En zoals bijna overal een band 
met eigen maak xylofoons en zang, soms een danser en altijd cd's van eigen makelij. 
De zeesnoek is hier heel populair in de fish&chips varianten. Er zaten zelfs gesluierde vrouwen te 

eten, zelfs in Nikaab!
Maar het lijk een zootje voor locals. 
Aan de overkant van de baai een 
nederzetting van illegale vissers. De 
oceaan wordt zelfs hier overbevist. Ze 
wordende vervolgd door de 
zeevaartpolitie, maar redden een tijd 
geleden een hoop opvarenden van een 
gekapseisde toeristenboot die in het ijzig 
koude water versukkeld waren. De 
hulpdiensten kwamen veel te laat.
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Clifton.

Op Suikerbossie helling gaat in augustus de jaarlijkse wielerkoers door, als laatste klim. 
Het heet daar zo omdat de lokale bewoners uit de planten nectar verzamelden die de VOCers dan 
weer inkookten tot een medische stroop die alles kon genezen.

Langs de kust prachtige appartementen in nooit aflatende rijen, met glazen zwembaden en uitzicht 
op de westerse oceaan waar magnifieke zonsondergangen. Ze kosten tot zelfs 2 miljoen euro! Met 
een enkele lift aan de straatkant.
Er is hier een intens uitgangsleven. Een koude woeste zee, mooie promenades en grasvelden.
Een witte huid is hier cool! De stad zelf stuurt vrijwilligers (?) artsen op vlekjescontrole om de 
mensen bang te maken voor kwaadaardige huidtumoren. Dat heet hier preventie!

Waterfront

Gedroogd runds- enstruisvogelsvleessnippers - biltong - gekocht bij een oud stel blanken en 
macadamianoten met cranberry  in een slow food winkeltje. Dit huist temidden van een enorme 
oude havenopslagplaats met veel slow food zaakjes, waar je vaak ook kan eten.
Waterflesje gekocht, vooral om gevuld mee te nemen want ik zweet toch heel wat af op zo'n dag. 
Gezien wegens carnaval geen nachttocht voor de zonsondergang, de kanaaltocht die ik nog te 
goed had. 

Het hele project blijkt op de Marina te 
draaien. Een kunstmatige afgesloten wijk 
rond een kanaal dat met enorme pompen 
om de drie dagen van nieuw zeewater 
wordt voorzien. Aan de oevers 
waanzinnige appartementsgebouwen met 
flats die 360 graden uitzicht bieden op de 
zee, de haven, er stad én de Tafelberg!
Ze kosten tot 10 miljoen euro! Per stuk. 
Je kan je zeejacht voor je deur aanmeren. 
Het zes****** hotel blijkt een enorm 
succes, het zit hier overal vol met 
wereldsterren, de prinsen van 
entertainment, de nieuwe adel van de 
geest, het kruis en de boezem.
Leonardo di Caprio kan hier plots naast je 
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op een terras komen zitten om een cappuccino te drinken en die appreciëren deze locaties omdat 
de mensen zo cool reageren door te doen of ze  hen niet herkennen. Aldus de gidsen (!) 
Door de landschappen en het speciale licht worden steeds meer films hier opgenomen, luidt het bij 
de hoponhopoff toelichting. 
Er komen nog honderden hectaren drooggelegd moeras voor nieuwe eco stadsuitbreiding vrij. Het 
lijkt hier alleszins te boomen.

Hildebrand

Terug naar de pseudo Italiaan Hildebrand want daar is er tenminste fatsoenlijke WiFi. Ik ben op het 
terras gaan zitten met lokaal bier, water en cappuccino. 
De zonsondergang spiegelt mooi op de daken van pakhuizen, waarop ook de meeuwen 
verzamelen.
Een erg actief komen en gaan van boten met bedrijfsfeestjes en jongeren met muziek. 
Net voor het echt donker is, komt er plots een leuke jongen ongevraagd op de stoel naast mij 
zitten, met een verhaal van honger en dorst, niet naar gerechtigheid. Wel naar geld.
De tiende bedelaar op deze anderhalve dag. Ik stuur hem weg omdat ik aan het schrijven ben. Effe 
later gaat hij op een stoel tegenover mij zitten aan een tafel waar de klanten net vertrokken zijn. Hij 
poseert alsof hij dineert met servet, drinkt alle glazen leeg, steekt resterend brood in zijn zak en 
wordt dan door de kelner in het nekvel gegrepen en buiten gegooid.

Ik stap op, nadat de ober zelf een fooi van 20% voorstelde op mijn creditcardbetaling, ruim de 
toiletten benut voor de mars langs het droogdok, de kunstgalerij en het Cape Grace hotel. Nog 
heel wat zwarten die huiswaarts keren van hun werk en veel security, Het is hier tenslotte 110% 
veilig. Met al die prinsen en prinsessen van de entertainment industrie. 
De rondvaartbootaudio wist te vertellen dat het mooie oude metselwerk onder het City Lodge hotel 
waar ik logeer - nog dichtbij het Waterfront, maar lang niet zo duur als de andere - dateert van de 
tijd dat hier de batterijen van een Hollands fort stonden opgesteld. 
Dat verklaart meteen de eigenaardige vorm van het hotel. 
Tegenover de oprit zit een enorm Chinees restaurant met een reusachtig bord OPEN onder de 
letters hotel Victoria!
Op tv CNN over de terreur in Europa en poor little Belgium en Niger waar de moslims weer fraai 
solidair zijn met de profeet en Boko Haram in Niger.
En verder cricket en voetbalmatchen.
Wat een dag!
Morgen de rode en gele route in de binnenstad en musea.
's Avonds de zonsondergang picknick.


