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Naar Oostland 1 tot Osnabriickk

Turnhout - Roermond - Briiggen
Maandag 1 juni 2015.
120 km

Gelukkig gisteravond nog praktische adviezen van onze specialist gps Z waardoor nu de
routes die ik voor de hele reis heb kunnen aanmaken via RouteYou op mijn laptop toch nog op
mijn Garmin Edge heb kunnen overzetten.

Tweemaal zelfs ;-)

Daardoor minder batterijvretende gps op iPhone.

Huisartsen stage.

Om 8 uur doorheen de schoolrijdende jeugd vertrokken op naar Retie, Dessel - de mooie
modernistische gevel van Smet putboringen wordt blijkbaar bewaard waar de rest geruimd werd
voor eerder mooie appartementen -
Postel, Mol Rauw. Langs Stevensvennen
naar de stad Lommel - mooi ruim
centrumplein - waar ik mijn
huisartsenpraktijk stage deed alweer
dertig jaar geleden. Dr. S. is intussen op
pensioen

en verhuisd naar Ln met zijn nieuwe
echtgenote en kinderen.

Ik heb destijds heel veel van hem geleerd
als huisarts. Technisch, maar ook
menselijk.

Hij werkte van 8 tot 22 uur, met 's middags
een pauze van een uurtje om te eten.
Anders hield hij het niet vol. Soms waren
er dan na 22 uur nog huisbezoeken die hij
niet had kunnen afhandelen tijdens de
middagtoer.

Toen ik van mijn stagemeester afscheid
nam, heb ik hem een brief gestuurd over
hoeveel die stage bij hem voor mij had betekend. En ook dat ik me daardoor vast had
voorgenomen nooit 12 uur per dag te werken. Hij nam de woensdagnamiddag vrij voor voetbal,
eerst met zijn kinderen, later bij de veteranen. Hij was later ook nog politiek actief bij de PvdA en
schreef graag boeken over leven en lijden in de zware metalen.

Geen drie jaar later zat ik als huisarts in een vergelijkbaar werkpatroon. 't Is ook bij mij de volgende
25 jaar geen fluit verbeterd! Enkel het laatste jaar in Rotterdam toen ik halftijds kon werken, leek
beterschap in zicht.

S. was destijds dissident buiten maar rond de PvdA. Hij was met een paar vrienden een praktijk
van Geneeskunde voor het Volk begonnen in Lommel. Maar Jan Van Dorpe verongelukte na een
paar jaar en de andere collega, vertrok wegens terugbetalingstarieven. Hij begon wat verder een
succesvolle solopraktijk.

Toen ik bij S. huisartsenstage deed, was C. er ook. C. was zeer groot, goedlachs en pezig sterk en
heette zo in de koolmijn van Beringen waar hij als 'kungfu' de nachtpost deed. Hij was op logement
in een koolputtershotel tussen de Turken als zoon van een gerenommeerde internist uit de
Vlaanders. C. mocht dankzij L zijn onderbroken geneeskunde studies terug afmaken van zijn partij
en belandde zo bij S. L vond hem als West-Vlaamse kungfu fighter in de koolmijn meer kwaad dan
goed doen voor de idealen dan het Marxisme- Leninisme en de Gedachte Mao Zedong. Hij zou
enkele jaren later ook voortijdig verongelukken met een autootje.

Rustiger rijden.



"
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Langs het kanaal naar Neerpelt en verder Hamont Achel. Op 2 streepjes ondersteuning maximaal
tot 25 km per uur 60 km met 1 batterij gehaald op 3 streepjes goed 30 km maar dan tegen 30 km/
uur.
Dus trager, langer, rustiger, veiliger.
Ik ben wel wat nerveus voor deze lange tocht. Niet zozeer fysiek want dan was Rome vermoedelijk
veel zwaarder wegens hitte en bergen.
Maar wel technisch: derde!!! Bion X motor - slag in het wiel die ik er zelf niet goed uitkreeg en
fietsenmaker die geen tijd had. Op weg naar Munster of in Dortmund overmorgen laten uitlijnen.
GPS twijfels, maar de GARMIN deed het dankzij de tips heel goed. Edoch de Garmin batterij te
vroeg leeg en dan ook nog de Xtrom Power Bank Air, de
reservebatterij, stuk!
Het heeft meer te maken met de technische
onzekerheden.
Maar dat betert na een pas dagen wel weer. Tenminste
wanneer alles blijft draaien.
Ik kan nu ook rustiger rijden, meer bezoeken. lk heb in
feite geen tijdsdruk. Want indien problemen
of te laat met de Duitse Radfahrerbussen wellicht
makkelijker terug.

In Budel heerlijk geluncht met een stuk Charli speltbrood
waarbij het overheerlijke potje kop van

Slagerij Bernaerts sinds 1931 in Kalmthout op 14 graden
buiten temperatuur: veel lekkerder nog dan koud.

Met een half potje zwarte olijven in eigen nat en een
appel tussen twee acacia bomen en een oude

linde in de rug op een draadbankje tegenover het
kapelletje voor de gevallen zonen van het dorp:

10 mannen, 8 jongens nog van voor in de 20, allemaal
onder het motto "Orde en Vrede" gevallen

voor het vaderland in Indonesié, Thailand, Birma en
China. Eén in 1943, de anderen in 1946 en

47! Wat een vaderland dat Limburgse jongens laat
sterven in Azié!

Om exact twaalf uur loeien hier de dorpssirenes.

In Rotterdam was dat altijd op de eerste

donderdag van de maand.

Roermond - Den aje Kirkhaof!

Naar Roermond wat moeizaam wegens gps fouten, wegomleggingen, verwarring blijkbaar met de
Amsterdam-Rome route die ik vorig jaar in de Garmin ingeladen had en die hij erbij haalt.
Roermond was in die Rome reis een belangrijke etappestad.

op de markt een kermis vol onnozelheden.

Het Cuypershuis als museum was eerst open, maar tegen de tijd dat ik mijn fiets had vastgelegd
en mijn outfit gefatsoeneerd waren de deuren geblokkeerd.

Want maandag gesloten!

Onderweg in de lange winkelstraat ernaartoe werd ik door een Marrokkaanse islamist met baard in
jelabah aangesproken. Ik verstond zijn gesis niet goed en stopte. Hij bleek mij voor zijn opperbeste
kwaliteit van cannabis naar zijn koffieshop te lokken.

Ik heb het krapuul luid de huid vol gescholden.

Roermond stelt ondanks de indrukwekkende en ingewikkelde geschiedenis buiten de Verenigde
Provincién weinig voor.

Dan maar naar de beroemde begraafplaats 'Den aje Kirkhaof' waar de twee grafkapellen van een
katholieke jonkvrouw en een protestantse kolonel elkaar over de hoge muur tussen beide



obediénties de hand reiken. Er staat een stelling omheen
want het heeft blijkbaar wereldwijd een

grote toeristische waarde en wordt gerestaureerd tot
grondig vernieuwd.

De rest is vooral in de stijl van Cuypers, de katholieke
rijksarchitect van het koninkrijk der

Nederlanden die het Rijksmuseum en het Amsterdamse
treinstation mocht bouwen.

Hij was van Roermond en heeft eer en neo gotisch
symbolistisch huis neergepoot wat nu museum is.

In het belendende café een cappuccino tegen de kou. Toilet
en WiFi.

De patroon onderhoudt de enige andere klant, een
hoogbejaarde halfblinde, over de truken van de

toevloed bootmigranten die niet tevreden zijn met ltaliaans
eten en nu weer naar Griekenland

gaan.

Mijn GARMIN slaat alarm wegens batterij nog 9%. Gelukkig
in café nog op Google maps een en

ander opgezocht dan het traject over Schwalmen naar
Briiggen. Dat werkte een beetje.

De GARMIN kon ik echter niet opladen met mijn
reservebatterij Storm! Die lijkt defect!

Wat een kloterij. Dus moet ik een nieuwe kopen en op deze garantie
claimen als ik terug thuis ben.

oo

Schoolreisjes

JH Briiggen ligt diep in het bos met veel schoolkinderen op
schoolreis. lk krijg een mooie dubbel-bedkamer met badkamer en
tv!

Behoorlijk moe. Het rijden ging goed. Wel veel gepruts met de
electro-remsensor die ik eerst heb

vastgezet. Hij sprong bij de minste schok op de motorrem.

Dan nog het zadel wat naar voor gekipt want mijn kruis is al wat
beurs.

Ik ben nu wel flink stijf en moe. Toch Duits brood met ham en kaas
en tomaat, komkommer en

boter gegeten. Heel veel luid joelende schoolkinderen, 3&4de
leerjaar lijkt me.

Ik mag in een aparte kamer voor de Wanderer eten en krijg zelfs
rooibosthee.

Ik kan een uur op WiFi.

Dinsdag 2 juni 2015
Briiggen - Diilken - Dortmund

Vanochtend verslapen na een koude nacht met om 3:30 uur het boek over Michel

Houellebecq uitgelezen van zijn vertaler Martin de Haan.
Interessante stukken, over de mens, de schrijver en de puntkomma.

http://www.janvanduppen.be/?p=2948

De DJH in Briggen is typisch Duitse JH, diep in een oud bos, modern en functioneel gebouw uit
de vroege jaren 70. Intussen helemaal ingepakt in het bos.


http://www.janvanduppen.be/?p=2948

Zeer vochtige en kou klamme kamer. Wel ruim,
tweepersoonsbed, tv en gemeenschappelijke

badkamer toilet.

Geen WiFi, enkel een uurtje WLan in de hall.

Om 9:30 uur gedaan met ontbijt, tegen 10 uur vertrokken.
Een middenleeftijd Hollander uit de buurt van Venlo had veel
gezeur over iPad en zo en wou per

se Duits praten tegen mij?

Het ontbijt was hetzelfde als het avondeten.

Onderweg nat en kou. Regenzeil opgediept. Dubbel zo hard
duwen in de felle tegenwind.

Fors verloren gereden omdat voor de Garmin Edge Europe
een traject van 120 km teveel lijkt te zijn om in een geheel
inlezen te worden.

In Dulken de Narrenmuhle gevonden, maar die is gesloten.

Een oude man wou me helpen de weg te vinden want met
Googlemaps op iPad mini is

het toch maar niks.

Hij kende Albert Vigoleis Thelen enkel van naam en wist dat hij een schrijver uit de streek was.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert Vigoleis Thelen

En toch is Albert Vigoleis Thelen erin geslaagd ‘Het eiland van het tweede gezicht - Uit de
toegepaste herinneringen van Vigoleis' een magnum opus op te leveren dat lichtvoetig de
gruwelen en de ellende van Beatrice en Vigoleis temidden van onzekere vrienden, terende familie,
behoeftigen, bedelaars, hoeren, misdadigers, Spaanse Grandes, Amerikaanse, Engelse en Duitse
kunstenmakers en rijkaards op de woeste baren van de wereldgeschiedenis.

Niet voor niets is hij geboren en uiteindelijk na vele omzwervingen (Frankrijk, Zwitserland,
Mallorca, Barcelona, Portugal) ook gestorven bij Diilken, nu een deelgemeente van Viersen -
Nordrhein-Westfalen - vlakbij de Nederlandse grens.

Geert van Istendael wijdt een schitterend hoofdstuk in zijn boek 'Mijn Duitsland’ aan het oeroude
fenomeen van de Narrenmuihle in Dilken :

Carnaval in Diilken.

Elftausend Gecken

reiten auf Stecken'’
Elfduizend zoftten

rijden op stokken.

Freude bringen,

das ist der Sinn der Sache.

Dat weet Vigoleis als geen ander in de treurnis van de Spaanse burgeroorlog en de opkomst van
Nazi-Duitsland uit zijn pen te puren. Hij weet steeds de hilarische kant van de grootste gruwel en
de diepste wanhoop te schetsen.

Hij tekende zijn laatste brieven met : 'Alaaf! Semper Alaaf!’

http://www.vigoleis.de/

http://www.janvanduppen.be/?p=306

Onderweg in de dorpen veel bejaarden en windmolens op het plateau.
Via Vierzen naar Tonisvorst over zeer slechte fietspaden.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Vigoleis_Thelen
http://www.vigoleis.de/
http://www.janvanduppen.be/?p=306
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Grote stukken door boomwortels opgelicht en vaak afgeschraapt of uitgebroken en
vervangen door grint, dus moeizaam rijden.

Krefeld heeft een erg triest centrum.

Ondanks enkele indrukwekkende musea-gebouwen in het beroemde Haus Lange
en Haus Esters.
http://www.kunstmuseenkrefeld.de/e/kunstmuseen/hauslangehausesters/index.html
En het spectaculaire en interessante museum Insel Hoimbroch in de oude NATO
raketten-batterijen.
http://www.inselhombroich.de/museum-insel-hombroich/museum/
http://www.inselhombroich.de/raketenstation-hombroich/

Dus snel naar Duisburg, waar het duidelijk begon te worden dat het nog een erg
zware reis kon worden naar Dortmund.

http://www.museum-kueppersmuehle.de/
http://www.lehmbruckmuseum.de/

Met de eerste batterij toch 55 km afgemaald.

Pas om 14 uur nog twee Charli sneden gegeten met Brusselse kaas, lekkere Brie en
een appel,

voorbij Kruppsee waar de Garmin me per se langs wou doen rijden.

Garmin zoekt dan die fietstrajecten uit die 'kort' zijn maar niet de kortste: een mooi
doch voor mij zinloos traject. En dan nog bij kou en regenweer.

De wijken waar ik door moet geven een beeld van de Ruhr op zijn triest, vooral
Turkse inwoners.

Felle wind, nogal wisselend, waardoor moeizaam rijden.

In Duisburg over de Rijn langs achterbuurten naar een beter café restaurant zonder

Wilan!

Waarbij wegens stinkend van het zweet aan de achterste tafel wordt

gecommandeerd voor een koffie en veggie wrap. Ik krijg wel gratis kraantjeswater in

mijn bidon.

De etappe dan maar opgedeeld in Essen - waar een foto voor het oude theater waar

ik een paar

jaar geleden lunchten toen we de Ruhr met de fiets verkenden vanuit een formule

hotel in Herne. Dan naar Bochum en finaal tot Dortmund.

Waar ik dus niet om 18 uur zou aankomen, wegens enkele forse hellingen en maar

liefst 131,5

km!

Het was heel onaangenaam, drukkend zwaar, mijn elektrische en mentale batterijen waren leeg

wanneer ik in de JH in de Silberstrasse aankwam en ook de Garmin was volkomen leeg.

Zelf was ik tot brakens toe uitgeput, wegens ook te weinig water onderweg en de keuken was al

dicht wegens 20 uur!

Eerst veel gedronken, dan batterijen aangesloten, koud spuitwater gedronken en dito
vitaminedrankje. Walgelijk.

Gezien Airbnb in Minster veel duurder (+35%) dan op de website
aangekondigd toch nog een JH gevonden voor morgen.

Voordeel is naast prijs, ontbijt en veilig onderkomen voor mijn fiets.
Probleem hier is nu een

voetbalmatch waar een hele klas schooljongens op zit te loeren met kratten
bier vol literflessen die

ze uit de fles soldaat maken, onderwijl juichen, blokken en tieren, waarbij
het bier schuimig uit de

flessen gutst. Morgenvroeg wordt daar het ontbijt geserveerd!

Nog een portie noten en abrikozen voor de nacht.

Morgen hooguit 67 km. Maar eerst fietswinkel en batterijshop voor de



http://www.kunstmuseenkrefeld.de/e/kunstmuseen/hauslangehausesters/index.html
http://www.museum-kueppersmuehle.de/

reservebatterij van Garmin.
Wat een dag!

Woensdag 3 juni 2015
Dortmund Munster
78 km

Vanmorgen vroeg op. Een oud tv'tje op de kamer waar ik alleen de
nacht doorbracht onder in een

stapelbed, had npo1 nieuws, over Sepp Blatter en de FIFA en de
vrouwhaftige Nederlandse

minister van volksgezondheid en sport, Edith Schippers! De troela
had het allemaal toch maar

mMooi voorzien als zij sportieve eerlijkheid eiste van sporters, hoorde
Sepp toch ook aan haar

leiband.

Redelijk ontbijt met zelfs hardgekookte eieren van de Dortmundse
vroegmarkt.

Internet afgewerkt, dwz mails opgekuist wegens 85% onzin en
reclame. Foto's op Flickr geplaatst:

Naar Oostland....

Een moeizaam stedelijk traject vanuit Dortmund langs de minder fraaie voorsteden, slechte
fietspaden, veel verkeerslichten. Na dik 16 km los het bos in, naar het noorden. Enge, eenzame
gravelwegen met veel mos en dus glad bij forse afdalingen en extra zwoegen bij klimmen. Slechts
twee bejaarde fietsers tegengekomen.

Cappenberger sjiek!

Aan het indrukwekkende Capenberger Schloss effe rust na de forse klim.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Kloster Cappenberg

Een oude heer met gabardine en loslopende Duitse mopshond, een echt mormel in vele tinten grijs
zoals baasjes haren: die droeg snor en smalle baard, te lange grijze haren en moest van mij weten
van waar en hoe en zo. Hij rookte een goedkope sigaar met een bandje om.

Hij vertrok volgende week maar de Donau voor 130 km in vier dagen met gepensioneerden.

Het probleem was dat hij er met zijn Porsche cabrio naartoe wou ijlen, want zijn RangeRover stond
in de garage, en hij kon maar niet verzinnen hoe hij zijn koersfiets in de Porsche kon laden.

Hij had trouwens 12 auto's en 13 fietsen. Hij heette Lange want aan de telefoon die hij kreeg op
een goedkope samsunghandy noemde hij zich zo, waarna "Zeker,
Herr Muller, gewis, Herr Muller,

Ach So, Herr Miller...." Onderwijl de toegangspoort
binnenwandelend achter een grote familie met

kleine kinderen in exquise bruiloftoutfit voor de grootse feesten.

Hengsten en Versailles

Door bos en dal langs het Versailles van Westfalen, Schloss
Nordkirchen,

http://www.schloss.nordkirchen.net/en/

waar overigens naast aardbeien, Kersen en asperges, vooral
paarden stoeterijen opvallen.

Met

Hengst Station!

Mijn overgrootvader was hengstenboer. Jan Michielsen, hij had een
witte dekhengst waarmee in de familiegeschiedenis de ‘zotten’ uit



http://de.m.wikipedia.org/wiki/Kloster_Cappenberg
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de streek naar Geel afgevoerd werden.

Mensen die in de Kempen ondanks familiale, parochiale en gemeentelijke zorg niet langer in het
foto te handhaven waren, werden op een wagen met een witte zeil naar de barmhartige stede
Geel gevoerd, bij voorkeur getrokken door een wit paard.

Ik trof ooit op een huisartsenwacht in Turnhout een patiénte die hem zelf als klein kind nog had
gekend, omdat hij in de Lokerenstraat in een afspanning tegenover de latere zijpoort van de
kazerne waarvoor ook in mijn prille jeugd nog enkele lindebomen stonden, de gewoonte had om
met zijn hengst de gelagzaal te betreden waarbij het paard een emmer bier mocht drinken.

Schloss Nordkirchen was waarlijk enorm, de
tuinen niet minder, honderden studenten op de
hogeschool voor financién kwamen net uit de les.
Er was een restaurant waar ik hoopte op spargel,
maar gesloten?

In Ascheberg dan maar bij het wisselen van de
batterij na 42 km gegeten tegenover de pastorij.
De pastor reed met een zilvergrijze Touran VW

j diesel. Hij had louter dames in huis waarboven de
TR mooie spreuk:

ALY Y AT B "Huic Domui Ac Habitantibus Salus Laeta

T : LS Virtus et Pax"
(Voor dit huis en al (= S =1

zijn bewoners Heil,
Vreugde, Moed en
Vrede).

Het werd dus Achelse
blauwe met de laatste
Charli sneetjes, zoute Griekse olijven en sinaasappel.

"Man denkt an mich, also bin ich"

Peter Sloterdijk in SZ 2014
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/42372/2
Meditieren Sie heute noch?

Indirekt, als Radfahrer.

Sie fahren mit Ihrem Tourenrad bis zu 130 Kilometer am Tag und
nennen sich einen » Velomanen«.

Ich fahre mir davon in der Hoffnung, als jemand zurlickzukehren, der
nicht identisch ist mit dem,

der weggefahren war. Die Utopie beim Radfahren ist, dass man
irgendwann schneller wird als die

schadlichen Gedanken, die die freie Kapazitdt der GroBhirnrinde in
Beschlag nehmen. Meine

Erfahrung sagt mir, dass man nach reichlich einer Stunde an die Grenze kommt, wo der
parameditative Zustand eintritt. Man féhrt dann seinem alten Adam ein paar Meter davon. Ich
behaupte, der heimkehrende Radfahrer ist ein besserer Mensch. Jedenfalls &hnelt er weniger dem
Neurotiker, der sich auf den Sattel geschwungen hatte.

Het is behoorlijk koud met een felle westenwind. Morgen zou de hittegolf komen?

Op weg naar Munster door het Miinsterland met veel Westfalische paarden in weiden als
wiegende zeeén vol boterbloemen, zelfs in een graanveld een paar intens blauwe korenbloemen
gezien, en verder de klaprozen zoals in flanders fields, want hier zijn er in al die eeuwen der
eeuwen ook ontzaglijk veel gevallen.

http://www.greatwar.co.uk/poems/john-mccrae-in-flanders-fields.htm

Munster met Osnabriick en Utrecht waren de steden waar de vrede van Westfalen en MUnster


http://www.greatwar.co.uk/poems/john-mccrae-in-flanders-fields.htm

Het is een mooi golvend landschap waar de melk
bij wijlen uit de uiers berst. Maar het is te koud
en de noordwestenwind is hard te doorploegen.

getekend werd, na de tachtigjarige oorlog in 1648. I
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vrede van_Mdunster h

Fietsen

Er wordt hier redelijk wat gefietst,
merkwaardigerwijs zie ik veel jonge mensen met
Hollandse

fietsen, met het recht omgebogen stuur, waardoor
je afstand moet houden en slechts moeizaam
kromgebogen over je stuur jezelf een weg kan
banen. Met zo'n fiets kan ik niet rijden omdat het
voor mij altijd een gevecht is met de wind en
mijzelf.

Ooit kreeg ik zo'n fiets, zeer zwaar en witgeschilderd met rode artsvermeldingen, van het Fonds
Achterstands Wijken in Rotterdam. Ik heb er één keer visite mee gereden. Ik stootte om de
haverklap met mijn knieén tegen de handvaten van het stuur. Dat soort fietsen is vergelijkbaar met
een shopper in de motorentraditie. Ik heb de fiets graag overgelaten aan een collega, en verder
ben ik blijven opteren voor mijn Giant met tassenbak op de bagagedrager en ossenkopstuur om
liggend meer kracht te kunnen zetten, zij het dat ik dat eerder gebruikte om mijn Albert Heijntas vol
boodschappen op te balanceren als ik na de visite toer nog langs de AH buurtsuper was gereden
om 's avonds voor mijn assistente en mijzelf enige acceptabel dinertje in elkaar te flansen.

Ik mis ze wel de prachtige patiénten die wanneer ik dankzij een tip van een patiént AH
personeelslid voor een habbekrats AH topwijnen insloeg die uit het assortiment werden gehaald
wegens de tijdsperiode van de voorraden verstreken, aan de kassa voor mij met twee bakken
zwaar Belgisch bier - Duvel en Grimberger - defensief anticipeerden met 'Nou, dokter, u lust ze ook
wel! ' Grijns. Hij was dan ook een Kroaat met leverstoornissen.

AH kon die exquise wijnen moeilijk voor een kwart van de prijs in de eigen 5***** topzaken van de
hand doen, want dan voelde het dure clientéle zich gauw bekocht. Dus werden die flessen
verhuisd naar de AH-buurtsupers in Zuidwijk of Pendrecht waar geen mens de waarde van die
wijnen kon inschatten, behoudens naar alcoholgehalte.

Ik mis ook de avondlijke etentjes die ik probeerde in elkaar te klutsen - mosselen in pyrexpotten in
de microgolfoven was een vaste topper. Met goeie wijn erbij. De bereide gerechten waren
doorgaans vreselijk. Alleen de salades van AH konden er wel eens mee door.

Als ik daar nu aan denk, hoe ik dat jarenlang heb volgehouden, krijg ik er rillingen van. Het was
echt een eindeloos decennium kampement in quasi oorlogsomstandigheden.

Inclusief mijn slaapgelegenheden.

Logement

Op een kamertje boven de praktijk met een soort douche in het toilet. Om internetconnectie te
krijgen heb ik toen langs er buitenkant een hoop gaten in de muur moeten boren om kabels te
trekken. WiFi of WLan was toen nog niet aan de orde.

Nadien een heel groot huis in modernistische arte povera stijl uit kasseien opgetrokken en 's
winters dus een ijselijk koude villa op de hoek van collega R., met twee dochters die hun jeugd
gewijd hadden aan ski en dus Nederlands kampioen geworden en geéindigd aan de kassa van
een supermarkt in Oostenrijk en de ander als skimonitor in de Italiaanse Dolomieten. Ik sliep in de
kamer van een van de dochters. Berekoud in de winter. De buren in het appartement op de hoek
deden de kuis en het toezicht. Ik betaalde een bescheiden huur om krakers buiten te houden. |k
vond het wel leuk om in zo'n wijk te logeren.


http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Mu%CC%88nster
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Rotterdam had als wezenlijk socialistisch stad de duurste buurt op Zuid voorzien van aangepaste
straatnamen: Karl Marx, Fichte, Hegel, Nietzsche, Stuart Mill, Schopenhauer,

Spinoza, enz. Al deze oude villa's zijn nu advocaten kantoren geworden of notariaten.

Nadien moest ik aan een bed zien te komen op C. Als ik er 's nachts

naartoe reed doorheen Pendrecht werd ik al eens aangehouden door de flikken. Zij waren van de
drugstrafiek en dienden de Espace van de passerende Belg te doorsnuffelen met drugshonden.
Na een paar keer was ik gesignaleerd als de wijkdokter en lieten ze mij na een handgroet
passeren. Soms waren de containers van de renovatiewerken in brand gestoken, bij nacht en ontij.
Dat gaf een erg unheimliches gefuhl.

In de week was het huisje dat die familie via de intussen overleden oma reeds decennia voor een
prikje huurden van de kerk van de broeders leeg. In het weekend logeerde de zoon van een
patiénte daar. Hij had na enige tijd eindelijk kennis met een Zweedse schone. Hij kocht zich een
luxe huis in de nieuwe omwalde burchtwijken van Barendrecht. Ik mocht voor een forse huur
boven logeren in een kamertje waar ik amper in en uit het bed kon.

Zij sprak na een jaar of wat nog steeds amper Nederlands.

Hij had meteen een grote inox bbq op het grote tuinterras en leek gelukkig met haar en de honden.
Ik verhuisde naar mijn laatste hospita in een klein kamertje vlakbij de praktijk. Het hoekpand stond
nadien nog lange tijd te koop, zoals ik kon zien vanop de ring van B.

Mijn nieuwe hospita was een erg lieve bezorgde oude dame, de dochter van een Waalse clown,
maar ze kon geen fatsoenlijk woord Frans en had haar leven geofferd aan
aangenomen kinderen uit erg kansarme milieu's. Zelf was ze met een man
of drie gehuwd geweest, waarvan één twee keer, wegens zijn laatste wens
na hun echtscheiding nog eens met haar trouwen toen hij terminale kanker
had. Wat zij dus deed. Hij was een Molukker.

Tussendoor nog een zwaar islamitische Turk waarvan nog een
nagekomen dochter die bij het

laatste bezoek aan Turkije gelukkig begreep in wat voor ellende ze daar
zou terecht komen, omdat

hij haar een grote bek bleef geven over haar te korte mouwen.

Veel te goed voor deze wereld, schilderde ze Russische iconen na.
Regelmatig kreeg ik een boek op mijn kamertje over het geloof in haar
God en alle heiligen.

Als ik het allemaal zo in Mlnster op een rij zet was het toch wel een
decennium dat ik niet mag

vergeten.

JH Aasee

De JH Aasee is niet-echt gastvrij noch vriendelijk . Een kamer voor vier met nog twee anderen.
Eerst mijn drie dagen stinkende fietsklederen gewassen met het snelle wasmiddel en gespoeld
een opgehangen boven de radiator. Dan mijzelf onder de douche, doch nog steeds zonder
aangepaste zeep wegens vergeten in Briiggen. Lange fietsbroek en bloesjes aan en naar een
fietshandelaar Radschlag.

http://www.hollandrad-spezialist.de

Het blijken beide Nederlanders die al jaren in Mlnster werkten, hij woont er en zij rijdt dagelijks

75 km op en af. Hij centreert meteen mijn wiel en herzet de dure Schwalbe band wegens scheef. Ik
vrees dat die weer gebroken is in de radiaal ijzerdraadstructuur. En dat alles voor 15 € plus 9 voor
een snelbinder. Ik heb hem uit dankbaarheid 30 € gegeven.

Hij wees me de weg naar Media markt voor een externe batterij die echt zou werken in
tegenstelling tot de dure Xtorm die ik hooguit tien keer heb kunnen gebruiken.

Hij was erg tevreden van zijn bion x in sparta hybridefiets met framebatterij.

In de streek is het Hollandse fietsmodel volgens hem heel cool bij jongeren. En dus deels zijn
succesverhaal in de Geiststrasse! Meisjes hebben een speciale voorkeur voor Hollandse fietsen
wegens prominente presentatie van de boezempartij bij rechtop trappen.

E- bikes daarentegen waren in Mlnsterland amper te slijten.


http://www.hollandrad-spezialist.de
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Effe naar mediamarkt , 3 km verder waar een massa volk inclusief Imbiss passanten. Een fors
getatoeéerde verkoper slijt met een sterke powerbackup cel voor 15€ die aan de kassa slechts
9€ kostte! En zeer behulpzaam.

Met Garmin naar he stadscentrum voor foto’s en filmpje onder de beierende klokkentoren waaraan
de drie wereldberoemde kooien waarin de wederdopers met Jan van Leiden werden opgehangen
aan de Sint Lambertustoren ter afschrikken van andersgelovigen.

De flikken beboeten hier mensen die fietsen in voetgangerszones met een credit CARD apparaat!
Gelukkig ben ik er tot nu toe aan ontsnapt .

De kerk zit vol voor een mis op woensdagavond.
Wat verder een restaurant met terras waar ik naast mijn fiets kon zitten en eten en schrijven.

Kiepenker! http://www.muenster.de/stadt/tourismus/nl/oude-
stadsgedeelte kiepenkerl.htm.

Slow food - zonder WLan voor de bezoekers!

Er staat een standbeeld voor de zogenaamde Kiepenkerl, een soort
Teuten die ook wel eens makelaar in goederen en huwbare meisjes
speelden.

Maar wel een fatsoenlijke spargelschotel met gekookte en rauwe
schinken, Hollandse saus en

gekookte peterselie aardappelen met een fles water, Rheingau Riesling,
cappuccino en oma's

mouilleux met rabarbercompote en dito ijs. Ik heb de hele weg overal
aardbeien, kersen en

asperges te koop gezien en kan het nu niet langer weerstaan, na zoveel
geluk met mijn

fietshersteling, powerbank en
wederdopersongeluk in een bijzonder
mooi stadscentrum met vooral

heel veel heel sjieke winkels. Misschien
morgen toch eens iets beters zien te
vinden om te slapen.
Morgenvoormiddag eerst de musea en
kerken hier nog en daarnaar Osnabruck, alwaar het
Nussbaummuseum, Erich Maria Remarque en de Varusslag.

Ik herinner me nog hoe ik destijds onder de indruk was van een
boek over Jan Van Leiden.
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/dJan_van_Leiden

Ik heb het altijd wat voor die wederdopers en de Gooise
broeders gehad, wegens hun radicale

visie op gelijkheid in de wereld dankzij hun godsdienststrijd, het
communisme avant la lettre. Nu

kan ik er alleen maar rillingen van krijgen en koesteren wegens
min of meer overleefd.

Zij het niet in heel de familie.

Ook daarom moest in in Mlnster passeren en hun kooien zien
hangen.

Morgen dus hier wat musea, een eerste poging tot kamerhuur
voor twee nachten in Osnabrick via

Airbnb, maar dat lukt dus niet wegens ik bevestigd en hij niet
ontvangen.

Wat een geklungel.

Miinster Fronleichnam


http://www.muenster.de/stadt/tourismus/nl/oude-stadsgedeelte_kiepenkerl.htm
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Donderdag 4 juni 2015

68 km

Fronleichnam - Sacramentsdag in Mlnster,
het tijdelijke Nieuwe Jeruzalem, waar ze de
communistische wederdopers na de val
opstookten of ophingen in ijzeren kooien
boven de

galmgaten van de Sint Lambertustoren.
Kautsky en menig groot marxist zagen hier
de voorlopers

van het socialisme of zoals Louis Blanc het
treffend formuleerde: "Van ieder naar
vermogen, aan

ieder naar behoefte.”

http://www.muenster.de/stadt/tourismus/presse/html/t12-stad-van-de-wederdopers.html
En dat ook nog eens op het grote feest van Fronleichnam!

Sacramentsdag, de viering van de transsubstantiatie van de Here in de hostie en de wijn.
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sacramentsdag

Wat een etymologie - het lichaam des Heren in het Duits...

http://www.sprachlog.de/2009/06/11/fronleichnam-front-den-leichen/

Tot middernacht schrijven, lezen, Airbnb boeken in Osnabriick wat erg moeilijk bevestigd wordt.
Gelukkig lig ik finaal alleen op de kamer voor vier!

Mijn Dri&Fit wasje was nog niet droog doch de cv radiator gaf alvast warmte.

Goed bed, alle batterijen opgeladen, inclusief de nieuwe powerbank.

Om 04 uur veel tumult bij de belendende kamers met jonge heren vol tatoeages en bierblikken of
literse flessen.

Om 6 uur weer geroep en gevloek, dus om 7 uur op voor een degelijk ontbijt met hardgekookte
eieren - kakelvers wegens moeizaam te pellen - kaas, ham, saucisse, speltpap met youghurt .
Tot 9 uur nog gelezen.

Processie

In het stadscentrum is in de Paulusdom net de mis afgelopen en
begint de grote

sacramentsprocessie.

Studentenkorpsen in uniform van hun faculteit uit de XVIII of XIX
de eeuw met degens omgord achter de oude geborduurde
kringvaandels voorop. Een hoop nonnen in preconciliaire outfit,
maagden, priesters en bisschoppen in ceremoniéle gewaden en
het baldakijn met erachter de aartsbisschop van Munster,
vroeger was het een prinsbisschop. Nu draagt hij een
bisschopsstaf van een gekrulde boomtak! Niet zoals gewoonlijk
bij zijn voorgangers van goud of zilver!

Daarachter diverse religieuze genootschappen in groot ornaat
met hun decors, waaronder een stel

Ridders van het Heilig Graf en van Malta, andere studenten met
de ronde pillendoospettenop en een honderdtal gelovigen, vnlk
bejaarden. Ze trekken een dik uur door het stadscentrum

met steeds hetzelfde lied en een begeleidende fanfare. De
wierook waaiert driftig rond het

baldakijn waaronder het Allerheiligste dat naar het
aartsbisschoppelijk grootseminarie en nog een

drietal andere katholieke toppers wordt gedragen tussen de



http://www.sprachlog.de/2009/06/11/fronleichnam-front-den-leichen/
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Paulusdom en de Lambertuskerk.
Langs de weg veel pauselijke vlaggen in wimpels op ijzeren
pinnen in de straatstenen.

De Friedenssaal in het oude prachtige stadhuis is wel
indrukwekkend hoewel eerder klein. En zeer

speciaal met de vele geschilderde portretten van de gezanten der
onderhandelende mogendheden in 1648, waaronder een hele
mooie van Fabio Chigi, de latere Alexander VIl die Rome als paus
liet

verfraaien tot het theater van de pauselijke macht door oa Bernini.
Hier staat ook een echte balie waar men staand achter pleitte
want het was ooit nog een rechtszaal.

Met als maning voor de rechters tegen het plafond:

"Audiatur et altera pars. Men hoere beide parte.”

Alles was in WOII platgegooid en in de jaren vijftig
wederopgebouwd. Waardoor weer een erg

mooi centrum met veel stieke winkels.

De Paulusdom bezocht, een sobere laatromaanse kerk
met barok versiering binnenin.

Kulturmuseum

Het kulturmuseum Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) is zeer de moeite, zeker met de

herhaaldelijk beierende vreugdeklokken op de
achtergrond.

Architectonisch is het een mooie moderne aanbouw bij
een oud barok paleis. Het heeft enkele

verbluffende middeleeuwse stukken, het grote houten
kruis, Maria met haar Jezuke als kleuter op

schoot, zelf op de knie van haar moeder, de H. Anna, de

dood van Sint Maarten met rare
duivel-uitbeelding.
Veel prachtig portretten van een lokale schildersfamilie "tom Ring".

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Ludger_tom_Ring_der_Altere
Ook prachtige bloemstukken. Vlaamse voorbeelden en
tijdgenoten en mooie XVII de eeuw barok.

Moderne kunst is zoals meestal zeer matig, de XX ste eeuw
daarentegen toonde echte

topstukken. http://www.lwl.org/L WL/Kultur/museumkunstkultur/

Dan naar het vermaarde Stadsmuseum in een oude cinema,
maar dat bleek gesloten wegens
feestdag!

Veel fietsers in de stad, vooral oudere toeristen in groep met of
zonder gids, ook jongeren met vintage en rommel fietsen.

Joggen.

Veel joggers op de oude vesten en in de mooie parken. Met of
zonder hond die het baasje uitlaat.

Overvette kwabberaarsters met iPod muziek in de oren, de
ogen zoveel mogelijk gesloten of de blik op oneindig, moedig



http://www.lwl.org/LWL/Kultur/museumkunstkultur/
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maar...helaas. Jonge testosteronbommen die de armen enigszins van degespierde tors verwijderd
op een ietwat dansende manier joggend paraderen eenieder aankijkend

van zie mij hier eens mooi te wezen. De slaafs bejaarde mannen en verschrompelde vrouwen op
een sukkeldrafje om vooral de eigen pijn te harden in de doorgaans ijdele hoop op een langer en
gelukkiger leven. Allemaal met muziekoortjes in!

Een mooie illustratie van de visie van Sebald : 'Het diepste geheim
van muziek is dat ze de

paranoia afweert, dat wij muziek maken om niet overspoeld te
worden door de verschrikkingen van

de werkelijkheid.' W.G.Sebald, Campo Santo.

Mooi traject naar Osnabrick door het drooglegde Moor.

Brede landbouwwegen, geasfalteerd langs veel paarden,
boerderijen en uitgestrekte korenvelden.

Een open Mercedes 190 SEL uit de vroeg jaren zestig zoeft mij
cremekleurige voorbij. Hij grijs zij nog erger maar met een oranje pet
op haar hoofd. Hun genot is groot.

In Lengerich wat gegeten op de trappen van een oude kerk op de
plaats van Hohne uit 1088,met

water uit benzinepompstation.

Alles en overal gesloten en geen horeca in deze wildernis. Zelfs niet
langs fietswegen door dorpen waar getuige de paapse banieren ook
sacramentsprocessies gepasseerd waren.

Peccorino sardo met Griekse olijven en noten. Twee zwarte jongens
op fietsen bleven maar rondom me heen cirkelen, wanneer er steeds
meer fietsers passeerden verdwenen ze richting lusteloos dorp.

Ik heb een liter koude groene koude thee uitgedronken en dan nog wat spuitwater.

Wisselvallig weer 20 graden, veel noordoostelijke wind.

Een komen en gaan van motards, fietsers, cabrio's, de lente gaat hier duidelijk naar de zomer toe.

Mission in Teutoburgerwald

Door het Teutoburgerwoud, bijzonder forse klim, laatste 100

meter te voet, ik heb een erg zware

trein te trekken. Voor het eerst met Cecilia Bartoli Mission in de

oren. Heel toepasselijk tussen de

wereldse en kerkelijke barok hier in de streek. Het leidt wel af

tegen de pijn van het fietser zijn.

Ook minder vogelgefluit en autogedruis.

http://cobra.be/cm/cobra/muziek/muziekrecensie/1.1477865

De grap van dit beroemde woud is dat het hier niet is.

De beroemde heuvelrug werd zo genoemd omdat hier de

beroemde slag van Varus zou hebben

plaatsgehad in 9 na Christus, waar de Germaanse stammen olv

Arminius-Herman de Romeinse

legioenen van Varus in de pan hakten, waarna de Romeinen

iedere zin tot nieuwe expedities over

de Rijn zouden hebben laten varen.

Het was begin XIXde eeuw een romantische vondst van Duits

nationalisme. Maar intussen is ruim gedocumenteerd dat de

werkelijkheid 50 km noordelijker haar beslag had gehad, in

Kalkreise waar ik morgen langs het enorme museum rijd bij

Bramsche.

Toch altijd wat met dat Duits nationalisme en de eisen van de

romantiek

In het bos is het hier erg mooi rijden op goeie asfalt, maar wel
veel verkeer wegens in Niedersachsen en geen congé op de
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Sacramentsdag van de katholieken.
Ook veel blits geklede racefietsers en bejaarden met stroom
van elders.

Pater Kolbe.

De tweede klim valt beter mee, wat langer maar minder steil.
Enkel blijven de rozerood geplaveide

fietspaden een gretige prooi voor wegenwerken waardoor veel
heen en weer.

Op een scherpe hoek in gloeiende velden staat een mooi
kapelletje naast weg onder twee oude

lindes, uit XVII de eeuw. Het schrijn was vervangen door een
beeldje van pater Maximiliaan Kolbe

die in Auschwitz stierf. Hij was als Franciscaan de Poolse
Ridder van de Onbevlekte die tijdens de

bezetting door de nazi's joden hielp onderduiken in hun klooster
en vermoord werd in Auschwitz

tien hij de plaats innam van een gegijzelde vader van twee
kinderen. Hij werd in 1982 door de

Poolse paus JPII tot heilige martelaar verklaard als beschermer tegen drugsverslaving en is
patroon van de journalistiek en de mobiele telefonie.

http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Maximiliaan Kolbe

In het laatste stuk beland ik bij de Sutthauser Mihle, een gasthof met biergarten, zeer
aangenaam, warmer, weinig wind, aan de rand van het bos in Duits stukwerk.
http://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/295116/entspannen-unterkastanienbaumen#
gallery&0&0&295116

Een oude man van mijn leeftijd, in een lichtblauwe Mercedes uit 1975 of zo, sukkelt met zijn
oeroude moeder met rollator om de haag het terras op. Zij smikkelt daar haar appeltaart

met slagroom, hij de kruimels nadien. Met koffie.

Ik neem een cappuccino met kaastaart. Het luidruchtig opsnijden van twee bejaarde bierdrinkers
stoort me zeer, omdat ik naar hun onzin over computers moet luisteren. De oudste - tegen de
negentig vermoed ik - had nog een grote ankertatoeage en Duits Kruis op een onderarm. Als
knaapje wellicht nog bij de Kriegsmarine geweest.

AirBnb

Precies op tijd bij V.Gert in de Mellestraat voor de Airbnb. Hij heeft een garage aan de

overkant achter een winkel waar BMW bakken de uitrit belemmeren. Hij zet zijn autootje verder
achteruit en dan kan mijn fiets daar achter slot.

Mijn bagage kar en bagage moet dan naar een derde dakverdieping gesjouwd worden. Hij helpt
goed. Hij heeft een sympathieke Witrussische vrouw, die hier drie jaar woont en werkt. Hij zit hier
al 20 jaar als Rus, nu in de dispatch op het web. Maar Airbnb helpt een beetje ondanks de 30% die
Airbnb er zelf aan overhoudt.

Ze hebben alles mooi uitgelegd. In de keuken ontbijtmogelijkheid met hun spullen en eten.

De badkamer is erg klein en je zit dan wel in de intimiteit van die mensen.

Morgen naar de stad en omgeving.

Het traject vanaf zaterdag aangepast. Van hier eerst naar het Varusslacht museum, dan tot voor
Bremen een familiehotel met naar verluidt een goeie aspergekeuken! Bremen doorrijden wegens
weinig zinvolle musea.

Op naar Worpswede, de tip van G en B voor de schitterende kunstenaarskolonie met

museum, slapen in JH van Stade, vissersstadje tip van G.

Maandag naar Hamburg waar net een kamer in het ibis budget hotel bij het station kunnen boeken.


http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Maximiliaan_Kolbe
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Hopen hotels maar heel duur of heel ver weg of geen lift...

Op maandag is er heel veel dicht aan musea, dus dan maar een stadsrondrit, het museum van de
Arbeit en de raadzaal in het stadhuis, zetel der senaat!

Bremen en Hamburg zullen dus maar doorgangsbezoekjes worden.

Osnabriick

Vrijdag 5 juni 2015

Dagje Osnabrick, tevens rust na een redelijke nacht, met te weinig slaap.

Wat opgeruimd. De 'zeer nette' slaapkamer heeft forse
plukken stof onder het bed!

Gedoucht met de Nivea 2 in 1 van mijn Russische
gastheer. Ik zag hem nog net vertrekken.

Ontbijt met oploskoffie, melk, Duits roggebrood, gerookte
hesp en eentje met aardbeien confituur.

Het bestek was van goedkoop oud namaakzilver naar
Russische smaak gecisileerd met

bloemmotieven. Mijn Witrussische gastvrouw heeft
nochtans een interessante smaak voor
constructivistische en Der Blaue Reiter - achtige
reproducties. Het heeft in de badkamer iets van El
Lisitsky, maar dan met meer kleurvariaties.

Netjes opgeruimde keuken, en dan ook zo achtergelaten.

Missen

De hele afdaling naar beneden, fiets uit garage gehaald,
slot en batterij vergeten, dus zonder

ondersteuning, maar ook zonder bagage. Eerste stop aan
de katholieke Johannskerk, alwaar

exact om 9 uur de mooie fontein met prelaat, pastoor en
meiden water begint te spuwen.

Het wordt reeds warmer. En ook de mis begint, met een
vijftig gelovigen, veel orgelwerk en ook

gezang. Nogal wat nonnen uit India in preconciliair habijt.
Buiten word ik aangesproken door een grote Duitser met
forse witte snor door teerrook en nicotine

offers gehoogd, die geinteresseerd is in mijn fietsmotor.
Bionx uit Canada in China gemaakt -

'zoals alles tegenwoordig'. Hij zoekt er een voor de tien km

van huis naar werk in de stad want de
terugweg was de hele tijd klimmen. Ik heb hem een oerdegelijke Birdy vouw e- bike met bionx
motor aangeraden van Riese und Mdller. Duits en degelijk.

http://youtu.be/svX0ZmkKaOg

Hij raadt me aan naar de mis te gaan en weet dat de muzelmannen in Europa gek gemaakt
worden door extremisten die door Erdogan en de Saoudi's betaald worden. 'Als religie in handen
komt van de politiek, gebeuren er verschrikkelijke dingen’, wist hij nog.

Straatbeelden.

In Osnabriick zoals in veel steden hier veel fietsers en fietswegen. Maar vaak niet echt duidelijk of
winkelwandel ook fiets 'Frei' is.

Een passant deelt mij mee op bedekte toon mee dat ik in die winkelstraat niet mag fietsen.

Langs de Hase rivier waar aan het begin het 'oudste’ Duitse eerbetoon aan de arbeid.


http://youtu.be/svX0ZmkKaOg

Uit 1909 Haarmannsbrunnen langs
merkwaardig modernistisch monument, het
Ebert - Erzberger-Rathenau Denkmal. Nota
bene van de zoon Justus van de oprichter van
het mijnwerkersmonument
‘Haarmannbrunnen’.

Verder in het straatje over de brug twee
enorme muurschilderingen over de felle en
gruwelijke heksenprocessen die hier gewoed
hebben door twee burgemeesters die het
vooral op vrouwen gemunt hadden.
Verderop naar de Bierstraat tegenover het
FDP kantoortje een mooie verzameling van
oude reusachtige nokkenassen waarop een
vinkje fluit en grafitti van Sarah& Werner.

In de toeristische dienst een nieuw plannetje en wat toelichting. Voor de evangelische Sint Maria
Kirche fotosecors met rode rozenstruik voor net gehuwde koppels in de belendende raadzaal,
waar ook een foto van de verzameling staatshoofden die hier de ondertekening van de

Vrede van Westfalen kwamen herdenken, inclusief Spaane, Belgische, Hollandse, Zweedse.
Luxemburgse monarch en de presidenten van ltalié, Letland, Duitsland, Italié en Frankrijk.

Bij veel volk wordt ook de Friedenssaal benut, alwaar veel minder mooie portretten dan in Minster
van de onderhandelende gevolmachtigden uit 1648.

Er is veel volk, zelfs een orthodoxe delegatie voor Servische trouwers met de pope in groot ornaat.
Het SPD partijlokaal achterin wordt geflankeerd door het rokende personeel, niet zonder een
vergelijkbare treurnis uit te stralen.

De fameuze tentoonstelling in de bovenste verdieping 'Befreiung: Verzweiflung und Hoffnung',
was schandalig en onnozel. Tien foto's en een reeks fotokopieén van verordeningen van de Britse
bezetter/ bevrijder.

In het gastenboek een leukerd die bedankt voor de tentoonstelling met de indrukwekkende
bijzondere effecten. Twee serieuze mensen die in de verwoeste stad na de oorlog

opgegroeiden, uiten hun woede over de onderschriften die het alleen hadden over
zwarthandelaren, dieven en verstikte Russinnen die door de Engelsen waren losgelaten uit een
nabijgelegen concentratieckamp en die de kelder van een textielwinkel plunderden. Een lokale door
de Engelse gevolmachtigde flik gooide er een brandbom achteraan met als gevolg veel verstikte
dwangarbeidsters. Op 7 april 1945 na de bevrijding door de
Engelsen. De oude binnenstad was

voor 85% platgegooid wegens het belendende
spoorwegknooppunt. 1700 doden waarvan 20%
dwangarbeiders.

Orgelwerk.

In de St Maria kerk oefent de organist zijn Bach cantates en
schrijf ik mijn ervaringen op in de

koelte, met elektrische stroom achter de bank waar ik op zit,
terwijl mijn fiets tegen de poort in mijn

blikveld blijft staan. Onderwijl lopen steeds meer
Engelstalige toeristen binnen en buiten.

Een mooi orgel, ossenbloedrood zoals de banken. Een erg
mooie polychrome Antwerpse Maria

met behoorlijk ostentatief zijn geslacht tonend jezuskind op
de maansikkel.

Remarque.
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In het tegenovergelegen Erich Maria Remarque Friedeszentrum en Archief loopt een foto-met -
onderschriften-tentoonstelling over Armin T. Wegner. Interessante figuur. Als Duits medisch officier
werkte hij ondermeer in het ottomaanse leger en zorgde voor de publicatie van foto's en
documenten over de Armeense genocide.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Armin_T. Wegner

Remarque heette eigenlijk Remark! Hij heeft pas in de jaren 20 zijn naam veranderd in 'opmerking'
of kanttekening. Naar verluidt om de Franse herkomst van zijn familie in de verf te zetten.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Erich _Maria Remarque

Voor mij was hij als kind reeds fascinerend wegens in de bibliotheek
van Gierle enkele boeken van

hem, die ik als jonge knaap allemaal verslonden heb en een blijvende
indruk nalieten. Niet alleen

het fameuze bordeelbezoek van de humanioraknapen die zich op
aanmoediging dan hun leraren

naar het front hadden gespoed.

Nooit geweten echter dat de moedige schrijver er zo'n ongelooflijk
turbulent liefdesleven op

nahield: twee keer gehuwd met dezelfde vrouw, en weer twee keer
gescheiden.

“Enge Beziehungen" met tal van andere jetset schonen, tot zelfs
Marlene Dietrich en Paulette Goddard, een ex van Charlie Chaplin.
Hij had dan ook allure als jongeman, maar blijkbaar nog meer als
oudere beroemdheid. Hij leek

trouwens van fysionomie goed op de latere Pablo Neruda.

Spargel!

Bij de toeristische dienst kunnen ze me asperges aanbevelen in
Hausbrauerei Rampendahl.

Mijn Russen zijn niet zo aspergeminded. Ze vinden het eigenlijk niks.
Op het werk van mijn

gastvrouw is iedereen er entoesiast over alsof het leven er mee gaat beginnen, "maar ja voor een
keer is dat hier leuk maar elke keer opnieuw is niets voor mij".

Russen en een gevarieerde gastronomie is een permanente vechtscheiding die in steeds dezelfde
drank wordt verzopen.

Misschien zit er wel iets in. Asperges zijn voor onze cultuur effectief het begin van nieuw leven dat
als phalussen uit de zwarte aarde opspuit. Niet impudicus maar wel erg lekker.

Het grote Kulturhaus in de Dominicanerkerk is gesloten wegens tentoonstelling in opbouw.

Tegen die tijd hoop ik langs de Oder Neisse te peddelen. Ik krijg van de
pezig grijze oude kassadame van mijn leeftijd een kulturseitenboekje
mee. Als troost.

In Hausbrauerei Rampendahl is driekwart reeds gereserveerd. Hier
hebben ongetwijfeld Erich-

Maria - véér zijn jetset periode - en Felix en hun kompanen v66r hun
Exil vaak de tafels en banken

benut. Het was hier toen ook al erg populair bij het lokale kunstenaars-
en verenigingsleven,

Je krijgt sowieso een klein brood met schmalz of smout, zeer lekker
spekvet met nog krokante

stukjes zwoerd, fantastisch tegen de honger in afwachting dan een
machtig bord asperges met

zander en Hollandse saus. De asperges zijn perfect gekookt, de
Hollandse saus voor mij iets te



http://en.m.wikipedia.org/wiki/Armin_T._Wegner
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Erich_Maria_Remarque
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zuur, de snoekbaars droog maar de persilkartoffelen zwemmen wellustig in de boter.
Er is geen WLan. Daar doen ze hier niet aan. Websurfers consumeren minder.
Overmoedig praten, zingen en roepen leidt tot dorst die moet gelest worden.

Overigens dateert de tent van véor 1430 toen steeds meer Osnabriicker burgers tegen de
patricische voorrechten in opstand kwamen. Binnen hun Rampendahlgesellschaft zorgden zij voor
tegensprekelijk dispuut tussen huns gelijken op basis van ongestraft vrijmoedig spreken, wat
buiten hun lokaal fikse straffen opleverde.

Nu is het bezoek hier vooral bejaard - eenzaam aan het 7,50€ a volonté buffet - in het weekend
15€ voor het spargelbuffet - naast oude vader en zoon ontmoetingen zonder de moeder, jonge
vrijdagmiddag-arbeiders die recht van de werf aan het zuipen slaan, onderwijl iets etend als
excuus. Rare jongens, die Duitsers.

De last der jaren.

Er schuift een grot gezelschap vrolijke bejaarden aan op de muurbanken. De geplatineerde
bejaarde dames nippen witte wijn, de witgeworden mannen proberen met forse teugen hun grote
halve liters helles of weizen te beheren.

Bij parkinsontremor is dat wezenlijk verstandig, minder gemors eens de lippen om de glaswand
geklemd want dan is de intentietremor verdwenen. Bij zware pullen is het beven vaak ook minder.
Het is intussen ook in Osnabriick aan de Hase behoorlijk heet geworden.

Binnen in de St Petersdom is het lekker koel en ook hier speelt de organist riedels Bach als
probeersels. Drie kopdoekmeisjes bestuderen de kaarsenoffers bij de Moedermaagd. Een van hen
schrijft nadien in het gastenboek 'Die kirche ist wirklich schén', naast een tekening van een kind
met hoofddoek en bloemetje. 'Gez. Das kopftuchméadchen'.

Die had nog eens humor!

In het belendende Di6zesanmuseum & Domschatz krijg ik meteen korting omdat ik er zo 'rentner’
uitzie! De betere parochiedames hebben er helemaal zin in wanneer ik opmerk dat de religieuzen
die onder de postpartale maagd en moeder bidden Birgittinen zijn. Volgens hen zijn het
Cistercienzerinnen, maar ze begrijpen mijn
opmerking omdat ook de Birgittinen een wit kruis
met

kroonband dragen waarop ieder rood kruispunt
een wonde des Heren.

Enfin ik mag meedoen aan kwis, zij het dat ik het
eeuwige leven niet als prijs mag verwachten.

De tentoonstelling van de Codex Gisle is echter
maar matig interessant. Niet alleen wegens alleen
facsimile uitgave en reproductie.

Maar het museum is wel interessant, koel en mooi
gepresenteerd.

Een magnifieke zogend Madonna in zilver met
albasten borst en Christuskind. Een ontroerende
houten Madonna die een bal voor een grijpgraag
Jezuke hooghoudt. Die oogt iets te gretig, maar
het kan natuurlijk ook een wereldbol of keizerlijke
heerserglobus geweest zijn in plaats van een
speelbal. Een pakkende Christus op de koude
steen, geboeid na de geseling uitrustend en
berustend. Een paternoster bolletje van een
schedel met een parel tussen de kaken. Een
reliekschrijn van schedels die met allerlei
edelstenen, goud, zilver en brokaat werden
opgesmukt.
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Wisselende bischoppen naar geloof in de
vrede van Westfalen!

En dan de kraste vondst, voor mij althans. In 1648
met de Westfalische vrede blijkt er een clausule
in het verdrag opgenomen dat sindsdien de vorst-
bisschoppen van Osnabr(ick allen behoren tot
Welfenprinsen uit het huis Luneburg -
Braunschweig én dat zij afwisselend tot de
Roomse en de

Augsburgse obediéntie dienden te behoren! Deze
capitulatio perpetua osnabrugensis hield ook in
dat er godsdienstvrijheid diende te bestaan van
parochie tot parochie, een compromisbereidheid
die tot in 1802 kracht van wet had.

Dem Herzogtum Braunschweig-Lineburg wurde
die Herrschaftsfolge im Hochstift Osnabrtick,
abwechselnd mit einem katholischen, vom Domkapitel gewéhlten Bischof (alternative Succession),
zugestanden...

http://www.pax-westphalica.de

Ik wist ook niet dat Karel de Grote het bisdom Osnabrtick stichtte in een poging om de Saksen en
Widukind eronder te houden na de slag bij de Hase waar hij hen en de Friesen en Wenden
eindelijk overwon.

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Hochstift Osnabriick

Nussbaum en Libeskind.

En dan eindelijk, gedaan met de aarzelingen, de omtrekkende bewegingen: op naar Daniel
Libeskind en zijn desoriénterend museumgebouw als Felix-Nussbaumhaus in Osnabrck.

Van buiten is het een schamele oefening voor zijn Berlijnse topper, het Joods museum aldaar. Hier
is het veel kleiner, bedrukkender nog, met een ietwat belachelijk en irriterend repetitief geluid van
iets wat bij mij treinen moet suggereren, en stokken die tikken. De roosters tussen de verdiepingen
laten geluiden doorstromen naar anderen, dus ook stemmen in verder mensenlege zalen.

Er wordt zeer nauw opgelet dat er geen foto's gemaakt worden. De audiogids bestaat in het
Nederlands en toch kon de mijne alleen Duits. De toelichtingen waren wel van een hoog niveau,
veel van zijn werken ook.

Sinds Marc Schaevers' boek De Orgelman - dat hier overigens niet te koop lag - begrijp ik zijn
werk veel beter. In de belendende villa Schikler staat nog meubilair van de familie Nussbaum. Dat
is redelijk indrukwekkend. Ook de beelden van het vernietigde Osnabriick en de wederopbouw
met de verkeersproblemen waren boeiend.

Het Libeskind museum is ook armetierig aan de buitenkant alwaar de houten planken bekleding al
flink geleden heeft onder weer en wind, want hier en daar laten de planken reeds los!

Het zal als vooroefening van Berlijn een koopje geweest zijn bij de afwerking, vrees ik.

Een fagcade heeft ook al een brand doorstaan.

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Felix-Nussbaum-Haus

In het mooie tuinpark geen bank nog stoel om te zitten en trouwens te warm, dus naar het
Stadsgalerie café voor koude Gerolsteiner en koffie met ijs.

Het doet hier denken aan de room geworden laat-middag in Beaufort Wes in de Karoo.
Karoo-dorp: Someraand van N.P. Van Wyk Louw

Die laat-middag het room geword


http://www.pax-westphalica.de
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Hochstift_Osnabru%CC%88ck
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Felix-Nussbaum-Haus

en treine wat ver fluit

en 'n wit-bont klaas-skawagter

wat wag-hou op ’n Kluit

en rook uit die lokasie rook

en by die dorpsdam sing

en mense in tennisbroekies

loop die koper skemer in

do6ér op die nasionale pad

loop motortjies onhoorbaar, hoog;
Oum-Appie-Slagkraal se ou fiets
kom staan, vanself, moeg, voor die 00g:
Tant’-Tolie-met-die-kanker kom

sit op die bordienghuis se stoep:
vanaand gaan hoor ons nog hoe sy
die Here en die uile roep.

Die dag toe hulle vir Donkie Viviers (Ger Vliok Nel)
jou ma is dood.

by die skool.

het hy sy tas.

sy kop.

gespoeg.

& geskreeu.

& afgehol oor die groen velde van die rugby.

die totempale.

die busstoor, die hut van die vermoorde opsigter.
Die xhosa-grassnyer, briljant & kru, dormant.

(sy vrou bo in die linnekamer, dom & sku, verreken.)
die wagtende ouers in moterige motors, latent.

die intriges op baisiekels, berekend.

verby bomerige bome.

toe verby my (& toe verby jou).

verby die gedig.

deur die na buite toe oop hek.

Verby elsa wat haar eerste maandstonde in die biologieklas.
af in die lig straat.

verby die regop grafte.

daai een wat oos kyk.

die wat wes.

bo-oor huise strate poskantoor kerk.

die laaste stasie op die planeet, beaufort-wes.

in herinner in die skemer in.

tot in sy peperboomste peperboom.

in sy agteryardste agteryard.

& die laat-middag het chroom geword.

& trein wat ysig fluit.

Na lezen en schrijven nog voor een eenvoudige hapje bij Kleinkost op de Lottestrasse.
Verbluffende pruimen gebakken in Seranoham. Spaghetti alla carbonara met asperges en
chiliviokjes. Klein maar fijn!

Ruim de helft meisjes en dames in casual sjiek, al blijft mijn fietsoutfit natuurlijk wel wat opvallen.
De rest oudere koppels en een paar jonge gezinnen na het werk op vrijdagavond, wegens zin noch
tild om zelf te koken.

Op veel terrassen in de stad, in cafés en restaurants wordt hier vanavond muziek gespeeld en
gezongen. Niet altijd even professioneel. Er leeft wel wat in Osnabrck.



Morgen naar de Varusslacht legende, und
kein ende.

De dag rust heeft wel goed gedaan, zij het
dat ik neiging krijg tot shin splint klachten
links. Mijn

handen en vingers worden er ook niet beter
op.

Maar ik wissel veel van houding en probeer
het rustig aan te doen.

Het eerste doel is dus nu mentaal bereikt.
Osnabrick en Nussbaum.

Volgende wordt de Oostzee, dan de Oder
Neisse, Gorlitz, Dresden, Weimar,
Eisenach. Het is nog

verdomd ver en het truukje van de limieten bij integraalberekening in kleine stukjes moet ik weer
opduiken.

Bij leven, welzijn van mijzelf en mijn fietstrein.

Op die fiets en onderweg voel ik me nu wel beter dan in de stad.

Raar maar waar, en zeker als het zo warm is roept het lover van de Saksische wouden.

Kortere trajecten en een enkel keer naar de 130 km volstaat wel. Dan zie ik ook nog wat en kan er
nog over mediteren.

Ik probeer ook dagelijks de interessantste foto's op Flickr te plaatsen.
https://www.flickr.com/photos/59276281 @N00/shares/G2J26E



https://www.flickr.com/photos/59276281@N00/shares/G2J26E

