Uit de boom gekeken kat.

Strijk hoog je keizerknevel

en snor snor aldoor bij de pijp
snhorren spinnen

shorrepijp

spinnewiel.

Tijdsimbool ben jij:

voor je janboel die heet de chaos der eeuw
past je postuur: een hoge rug en een geeuw.

Zolang heb je in je staart gebeten
dat hij krult vol sier nu, en een vraagteken poneert van gewicht
aan het eindpunt van alle heimwee en geloven.

Raaskal raak je ronkmotief
in de muziekschool voor stom- en doven.

Victor J. Brunclair, De Kat 1925

cit. in "Dansen op een vulkaan. Victor J. Brunclair, schrijver in een bewogen tijd"
van Dieter Vandenbroucke, uitgegeven door De Bezige Bij Antwerpen










